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Bussum heeft het unicum gekend van een verkeersbord dat nergens ter wereld zijn gelij-

ke kent. Met toestemming van de gemeente plaatste de Nederlandse Televisie Stichting  

in de buurt van de studiogebouwen borden die het voorbijgaande verkeer vermaanden 

tot stilte. En de passant op ideeën brachten voor een persoonlijke bijdrage aan de live-

uitzendingen. De directeur van gemeentewerken had er nog zo voor gewaarschuwd.   

Zo was er die automobilist die altijd een paar keer claxonneerde als hij voorbij de studio 

reed. Als dat tijdens het NTS journaal gebeurde, wist men dat het een Bussumse taxi-

chauffeur was die meestal vanaf het station kwam om na de avondspits even naar huis 

te rijden voor een kopje koffi e. Dan hadden we nog onze handelsvertegenwoordiger, 

die had weer een andere claxon en ging uit Hilversum komend via de Brinklaan en de 

Kerkstraat naar zijn huis aan de Waltherlaan. Dat was meestel wat later op de avond, het 

liefst tijdens een toneelstuk met een paard en wagen in de hoofdrol. 

En dan natuurlijk de brandweer. De garage was toen in de Raadhuisstraat. Via de televi-

sie kon heel Bussum en de rest van Nederland in de vijftiger en zestiger jaren genieten 

van het uitrukken van de Bussumse brandweer. Eerst kwam dan de spuitwagen met 

loeiende sirene voorbij, snel gevolgd door de ladderauto.


