Uit de Bussumse Historie

Ein Wienerkind in Bussum

“Ich bin ein Wiener Kind”, zei
Losa Havranek toen zij als 7-jarig
meisje, samen met honderden
andere kinderen, in 1920 in Ne-
derland aankwam. En dat is ze
het haar hele leven blijven zeg-
gen.

‘Ein Wienerkind in Bussum’ heet
daarom het ontroerende levens-
verhaal van Aloisa Maria Havra-
nek in het Bussums Historisch
Tijdschrift dat zojuist is uitgeko-
men. Losa kwam in 1920 voor drie
maanden naar Nederland om aan
te sterken. Zij kwam uit het na
1918 sterk verarmde Wenen. Oos-
tenrijk had ook de oorlog verloren
en Wenen was een broedplaats
voor het opkomende nazisme. Die
drie maanden Holland werden

echter 86 jaren. Ze overleed, 93
jaar oud, in 2006 in de Antonius
Hof.

Haar kinderloze pleegouders wil-
den na drie maanden graag dat
ze bleef en zij wilde graag blijven.
Haar moeder in Wenen en haar,
door de oorlog, zieke vader stem-
den toe.

Haar vader zag zij nooit meer te-
rug. En haar moeder pas in 1950,
na de Tweede Wereldoorlog.

In 1923 verhuisden haar pleegou-
ders met haar van Leeuwarden
naar Bussum. Eerst woonden ze
in de Thierensstraat, later op het
Oosterpad. Losa ging al vroeg
administratief werk doen in de
Bussumsche koekfabriek en daar
ontmoette ze bakker Bertus Vos.

Het Bussums Historisch Tijdschrift nr.
2 2014 is gewijd aan Reizen, het the-
ma van Open Monumentendag. Het
artikel over Losa Vos maakt daar deel
van uit. Verder artikelen over de trein-
forenzen, de Gooische Stoomtram,
het station Naarden-Bussum met een
apart over de liften, een artikel over
de BUS van Bussum naar Naarden,
over toeristen in Bussum en een wan-
deling in Bussum en omgeving in 1929
enin 2014.

Leden (€ 15 per jaar) krijgen het tijd-
schrift thuis. Losse nummers zijn voor
€ 7,50 te koop bij de HKB, boekhandel
Los en Bruna.

In 1939 trouwden ze. Het gezin
kreeg vier kinderen, waaronder
een pleegkind.

Losa Vos is een vrouw geweest die

niet alleen prachtig kon vertellen
en zeer vele contacten onderhield,
maar ook van aanpakken wist.

Op 1 december 2012 herdachten
drie generaties Vos haar 100ste ge-
boortedag.
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