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De gecombineerde K-] wandeling

“Lang hem ik mij afgevraagd”,
schrijft Daniél Otten uit Muiden,
“waar deze aanduiding op slaat.”
Hij staat in een brief, die zijn va-
der in 1930 aan zijn verloofde An-
nie schrijft.

Daniél Otten (1938), de auteur van
het in 2012 verschenen boek ‘An-
nie’, met brieven die zijn moeder

ontving en schreef tussen 1930 en
1944. We zijn in dit boek getuige
van een liefdesgeschiedenis, een
familiegeschiedenis en een holo-
caust-geschiedenis.

Zijn moeder, Annie Wolff, was van
joodse afkomst en trouwde eind
1937 met de niet-joodse arts Daniél
Johannes Otten. Toen zij, zwanger
van haar eerste kind, in 1938 plot-

6 September 1930
Aan Annie

Vanmiddag zat ik ijverig te werken, maar daarbij had ik te maken met een
hevige onrust. Ten einde raad wandelde ik maar eens naar beneden en
daar stond op 't buffet tegen een vaasje jouw brief die mij toeriep: “hier
ben ik, een teeken van Annie!”. En dat bracht mij in rep en roer...

lk zal je een verslag geven van 3 September j.I.! Met tram en trein bereikte
ik Bussum, waar Harry solitair stond te cerberussen aan de ingang van de
stationstunnel, want wij zouden de gecombineerde K-J wandeling gaan
maken. Nadat wij jouw mama hadden begroet startten wij zonder hoed,
maar met een loopstok. Wij trachtten Frederik van Eeden te betrappen in
Walden, maar dat lukte niet. Heimelijk slopen wij Bantam door en rookten
een cigaret in het Spanderswoud. Verder hadden wij slechts oog voor
't bondsboekje, de bondskaart, de bondsboomen, de bonds-K-'s en de
bondswegwijzers. Zo Sherlockholmsden wij voort en dronken een kopje
thee bij de Crailoosche brug, waar 't fietsenrek ons aanmoedigde Phoenix
bier te verschalken...De J-bordjes leidden ons tenslotte over de paarse
heide terug. De volgende ochtend gingen we al vroeg naar Blaricum om
met Joost Berman muziek te maken en die middag nam ik trein en tram
terug naar Zandvoort. Wanneer zie ik je weer? De stemming voor “ons
beiden” is erg goed, hoe kan 't ook anders met zo'n lief meisje als jij?!
Dag lieve krullebol, een innige omhelzing...(wanneer in 't echt?).

Uit: ‘Annie’ door Daniél Otten. Een Joodse weduwe en haar zoon
in de greep van bezetting en vervolging. Walburg Pers 2012. ISBN
978.90.5730.836.9.

seling weduwe werd, kon zij niet
vermoeden welke rampspoed haar
nog meer te wachten zou staan. Na
1940 diende de jodenvervolging
zich sluipenderwijs aan en werd
steeds nadrukkelijker, met uitein-
delijk een fatale afloop.

Het verhaal van de jodenvervolging
is al vaak verteld, maar zelden op
zo'n direct invoelbare wijze. In de
brieven die Annie aan haar fami-
lieleden stuurde zijn we op een di-
recte en onthutsende wijze getuige
van wat deze jonge vrouw over-
kwam en hoe het net zich om haar
heen sloot. Ze probeert op allerlei
manieren overeind te blijven, maar
tevergeefs. Uiteindelijk sterft An-
nie in 1944 in Bergen-Belsen. Haar
half-joodse toen vijfjarige zoontje
Daniél werd niet vervolgd en bleef
in Nederland alleen achter.

Daniél Otten las in het Bussums
Historisch Tijdschrift van septem-
ber 2014 het artikel “‘Wandelen in
1929 en in 2014’ en trof daar de K-J
wandeling aan. De met de letters
aangeduide wandelingen stonden
in het A.N.W.B.-boekje “‘Wandelin-
gen in het Gooi’.

“Naar aanleiding van uw artikel
heb ik het boekje kunnen aan-
schaffen bij een antiquariaat! Zo
komt ook dat stukje geschiedenis
weer dichterbij. We gaan die wan-
deling beslist een keer maken.” Al-
dus Otten.
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