Wandelen bij De Fransche Kamp

Het natuurgebied tussen Bussum
en Hilversum herbergt gehei-
men. Er zijn resten van een mi-
litair kamp uit 1809. Aan de Hil-
versumse kant zijn resten van de
tankgracht uit 1942. Vlak daarbij
aan de rand van Trompenberg is
het Blaskowitz-bunkercomplex
uit de Tweede Wereldoorlog.

En deels op Bussums grondge-

Kinderen op één van de bunkers.

bied liggen er zestig betonnen
schuilplaatsen (zeg maar bunkers)
uit 1918. In dat jaar, wat later het
laatste jaar van de Eerste Wereld-
oorlog bleek, was het gebied dat
nu De Fransche Kamp heet, voor-
namelijk heide en daar plande
men in 1918 loopgravenlinies met
schuilplaatsen. Nu is het vooral
bos en daarin liggen maar liefst

60 bunkers verborgen, het eerste
deel van de linie, onafgemaakt.
Eén er van is er door de Histori-
sche Kring Bussum toegankelijk
gemaakt. De Eerste Wereldoor-
log is aan Nederland voorbijge-
gaan. Maar Nederland bereidde
zich in die jaren 1914-1918 voor
op een aanval. Naarden en Bus-
sum gonsden van militaire bedrij-

Plaats van de bunkers mldden van deze kaart urt 1905 ter hoogte van
de stippellijn.

vigheid én verveling. Eén van de
zichtbare restanten van die mili-
taire activiteiten is zondagmid-
dag 9 oktober te bezoeken, net
op de grens van gemeente Gooi-
se Meren en Hilversum.
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