Bussumse postbode gaat met de VUT

BUSSUM-NAARDEN
— De Bussumse postbode
Jan van den Heuvel heeft
donderdag voor het
laatsts zijn ronde gelopen
door de in postkringen
bekende Van Woensel-
kooybuurt in Naarden.
Van den Heuvel verlaat
na ruim 36 jaar de PTT en
bezorgde de laatste jaren
op de Bollelaan en in de
omgeving brieven en
pakjes.

Vrijdagmiddag kreeg de
postbode van zijn werkge-
ver een receptie aangebo-
den. Deze werd gehouden in
de Wilhelminakerk en hier-
voor had Van den Heuvel
ook alle bewoners van zijn
wijk uitgenodigd. ,,Ik heb op
de receptie heel veel reacties
gehad, terwijl wat ik gedaan
heb gewoon mijn werk
was”, vertelt Van den Heu-
vel.

Toch waren zijn klanten
hem erkentelijk bij zijn af-
scheid. ,,Op één van de brie-
venbussen stond en fles wijn
en van de bewoners van de J.

van Woensel Kooylaan heb
ik geld gekregen. De fami-
lies Mastenbroek en Back
hebben dat ingezameld. Tk
wil alle mensen hierbij dan
ook hartelijk bedanken voor
alle belangstelling”, zegt de
ex-postbode.

Vuilnisbak

In de tijd dat hij bij de PTT
werkte heeft Van den Heu-
vel niet echt gekke dingen
meegemaakt. Toch is er wel
veel veranderd. ,,Vroeger
liep ik in 't Spieghel en nam
ik voor de mensen hun vuil-
nisbak mee terug naar de
straat, dat deed je gewoon”,
vertelt hij.

Delol ging er echter vanaf
toen de groene brievenbus-
sen kwamen. Van den Heu-
vel: ,,Je ziet dan niemand
meer. Bovendien werden de
wijken aangepast en kreeg
je er straten bij, want ze we-

ten precies hoeveel meter je

als postbode loopt in een
wijk. Er moesten toen ook
mensen weg.”’

Dat postbodes altijd door

honden gebeten worden is
volgens Van den Heuvel niet
waar. ,,Honden zijn wel eens
speels en dan blaffen ze,
maar als je ze aanhaalt valt
het wel mee. Soms gebeurde
het wel eens dat ik de post in
de bus wilde doen en de
hond het er dan uittrok om
het aan zijn baasje te ge-
ven”, vertelt Van den Heu-
vel.

Toch is hij zich ook wel-
eens rot geschrokken. Van
den Heuvel: , Ik kwam bij
een huis en had niet gezien
dat een ruitje in de voordeur
stuk was. Ineens stond er
toen een hond naast me te
blaffen, die was door het
ruit naar buiten gekomen.
Daar wordt je wel even koud
van. Maar ja, soms heb ik
mensen laten schrikken die
net de deur uit wilde terwijl
ik de post in de brievenbus
deed.”

@® De Bussumse postbode
Jan van den Heuvel met zijn
vrouw en kleindochter Lara
op zijn receptie.




