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Vincent van Gogh
Een opmerkelijke hoeksteen. 
En nog wel in een villa in Bus -
sum! Maar niet van de schilder 
Van Gogh. Van zijn neefje. Hoe 
zat het? Theo, de broer, die Vin -
cent steeds maar weer steunde, 
trouwde in 1889 met Jo Bonger. 
Op 31 januari 1890 werd hun 
zoontje geboren en zij gaven 
hem de namen van de schilder 
Vincent: Vincent Willem. Op 29 
juli stierf de grote schilder en 

niet lang daarna, op 25 januari 
1891, stierf ook Theo.

De weduwe van Theo, Jo van 
Gogh-Bonger, verhuisde in mei 
1891 naar Bussum en begon in 
villa Helma aan de Koningslaan 
een pension. Van daaruit begon 
zij de schilderijen en tekeningen 
van Vincent te verkopen en aan -
dacht te vragen voor het bijzon -
dere talent van haar overleden 

zwager. Jo hertrouwde met Johan 
Cohen Gosschalk en het echtpaar 
liet in 1901 in de Regentessel -
aan in Bussum een villa bouwen, 
waarvoor de inmiddels elf-jarige 
Vincent deze eerste steen legde. 
Lang heeft het gezin er niet ge -
woond. Ze verhuisden naar Am -
sterdam en slaagden er steeds 
meer in Vincent van Gogh be -
kendheid te geven. In 1914 gaf ze 
de brieven van Vincent uit. 

In 2015 is het 125 jaar geleden dat 
Vincent van Gogh stierf. Op tallo -

ze manieren wordt daaraan aan -
dacht besteed. Vooral in plaatsen 
die wat met Van Gogh hebben. 
 
Ook Bussum herdenkt Vincent 
van Gogh, want hier begon de 
waardering van zijn werk. Tij -
dens Bussum Cultureel, rond 5 
september, zullen er diverse pu -
blieke activiteiten plaatsvinden, 
waaronder op de Nieuwe Brink.
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Vincent Willem van Gogh Jr (1890-1978).

 Villa aan de Regentesselaan.

De eerste steen.


