
Uit de Historie van Bussum en omgeving

Uit de Bussumse Historie 16 sept 2015

De Gooische Moordenaar slaat 
weer toe. Nu is het op het 
kruispunt van de Amersfoort-
sestraatweg en de Brediusweg. 
Opnieuw heeft de stoomtram 
een dodelijk slachtoffer ge-
maakt. De kranten staan er vol 
van en in de Bussumse gemeen-
teraad wordt het onderwerp be-
sproken. Maatregelen worden 
geëist! 

Nu, een eeuw later, kijken met 
verbazing terug op de vele on-
gelukken waarbij de Gooische 
Stoomtram betrokken is. De snel-
heid van de tram is in onze ogen 
laag. De vele halteplaatsen in de 
bebouwde kom maken het rijden 
op topsnelheid onmogelijk. En op 
veel plaatsen is er een gescheiden 

trambaan. Zou het 
one r v a r e n he id 
zijn? De tram reed 
al door het Gooi 
sinds de vroege 
jaren tachtig. Het 
lijken toch vooral 
inschattingsfou-
ten van medeweg-
gebruikers. Over-
moedigheid. Zoals 
nu, door twee jon-
gemannen op een 
motorfiets.
Maatregelen! In 
september 1915 
verzoekt de ge-
meente Bussum aan de Gooische 
Tramweg Maatschappij om bij de 
halteplaats Brediusweg afstand 
tot de hoek te bewaren. De ei-

genaren van de (dan nog onbe-
bouwde!) aangrenzende percelen 
wordt gevraagd de bosschages bij 
de kruising te kappen. Eerder dat 
jaar later plaatste de gemeente al 
spiegels bij het gevaarlijke kruis-
punt. 
Het heeft niet veel geholpen. Het 
patroon van aanrijdingen blijft 
onveranderd. In boekvorm en op 
het internet zijn inmiddels hele 
overzichten gepubliceerd van dit 
raadselachtige fenomeen. Lees 
het en huiver.
Hans Jonker
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Het kruispunt richting Brediusweg in 1915. Dagblad De Telegraaf.


