L.H. Fontein

Geboren in Friesland. Begon zijn onderwijsloopbaan in Drenthe, waar hij
op 18 jarige leeftijd waarnemend hoofd werd. De Heer Fontein kreeg een
benoeming aan de Comeniusschool in Naarden. In Amsterdam studeerde
hij pedagogiek bij Prof. Kohnstamm.

De Heer Fontein volgde een Montessoricursus in Utrecht, waar hij later
docent werd. In 1927 kreeg hij de leiding van de Bussumse
Montessorischool door een uitnodiging van Mevr. Adefaar-Firth. Al
spoedig maakte de Heer Fontein plannen voor uitbreiding tot voortgezet
Montessorionderwijs. Deze hebben tot stichting van de IVO School
geleid. Deze was eerst gevestigd in de Busken Huetlaan, later in het
Spiegel.



De Heer Fontein is tot 1940 aan de Montessori School verbonden
geweest. Als leerkracht en schoolhoofd heeft hij bijzonder veel
waardering geoogst. Personeel, leerlingen en ouders hebben buitengewone
herinneringen aan hem. "De vader van de school”, zoals een leerling
opmerkte. Hij wordt beschreven als een "bijzonder mens, een vriend voor
zijn personeel en heel ruim van ideeén". De inspecteur van het lager
onderwijs vond de Heer Fontein "een voorbeeld in activiteit die boven
plichtsbetrachting uitgaat".

Samen met Mevr. Adelaar-Furth werd de Heer Fontein in 1941 tot erelid
van de Montessorischool vereniging benoemd. In 1940 werd de Heer
Fontein benoemd tot Directeur van de Rekkense inrichtingen. Hij kreeg
een bijzonder waarderend, hartelijk afscheid.



