Uit de Bussumse Historie

Bussum viert 31 januari 1938

Op maandag 31 januari 1938 werd
een prinsesje geboren: Beatrix
zou haar naam luiden, maar dat
wist men toen nog niet. In het
hele land leidde haar geboorte
tot grote feestvreugde. Ook in
Bussum.

In de weken ervoor stonden er al
berichten in de krant dat kerken
dankdiensten zouden uitschrijven
en dat er Oranjebals zouden ko-
men. De gemeenteraad reserveerde
500 gulden om de schoolkinderen
te trakteren.

De burgemeester kondigde op die
maandag de geboorte aan, staande
op het Raadhuisbordes. ’s Avonds
trokken muziekkorpsen rond en
verzamelde zich veel mensen bij
het Raadhuis. De raadszaal was
versierd met ruim plooiende tule
gordijnstof, de lampen waren met
crépe de chine omhuld en voorzien
van oranje strikken met kwasten
van goudfranje. Verder veel groene
takken, klimop en bloeiende to-
verhazelaar. Een grote mand witte
seringen sierde de tafel van B&W.

Daarna sprak de burgemeester een
rede uit die ook buiten via luidspre-
kers was te horen.

Onmiddellijk na de rede hief het
raadslid, de heer Kingma, een
hoera voor de Prinses aan, hetgeen
spontaan driewerf herhaald werd
door de aanwezigen.

Besloten werd een gelukwens te
doen uitgaan. De vergadering ging
uiteen met een driewerf: “Hoezee
voor HKH Prinses Juliana”. Na het
hoezee volgde het Wilhelmus en
daarna werden beschuiten met
muisjes en kandeel geoffreerd.
Buiten het raadhuis ging een stoet
mensen onder muziekklanken
naar het Wilhelminaplantsoen
waar rond de Oranjeboom werd ge-
danst.

In Concordia werd ’s middags en ’s
avonds een groot feest gevierd met
het echtpaar Clinge Doorenbosch
in een hoofdrol.

Op de Gen. De la Reylaan werden
’s avonds op straat Oranje-films
vertoond. Vanwege het koude weer
en de harde wind gingen ook veel

mensen naar de bioscopen, die
Oranje-films vertoonden. “Ook in
de café’s die laat open mochten zijn,
was veel vertier”.

Er werden die dag in Bussum ook
twee kinderen geboren: Marijke
Donker en Jannes Wouter van
Moorst. Hun ouders kregen een lui-
ermand en een oorkonde voor hun
kind.

De dag leek eerst op een voorjaars-
dag, maar in de middag kwam er
een harde koude wind opzetten.
Nog maar een week voor de beval-
ling werd Juliana in onze contreien
rondgereden en raakte de chauf
feur in Bussum verdwaald.
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