Historische Kring Bussum ...

“Zij zullen wandelen en niet mat

worden”

Wie aan het begin van de jaren vijftig over de
St.Janslaan in de richting van de hei loopt ziet na
de laatste huizen van de laan een molen staan.
Terwijl links en rechts al de nieuwbouw ver-
schijnt staat daar de molen “De Wandelaar'.
Een laatste overblijfsel van een voor velen
onbekend verleden.

Wat dichterbij komend leest de Bussummer op
de houten molen twee Bijbelteksten: “Zij zullen
loopen en niet moede worden” en “Zij zullen
wandelen en niet mat worden” (Jesaja 40,
vers 31). Zo gaf molenaar Bakker de heide-
gangers een stichtelijk woord ter ondersteu-
ning mee.

Geschiedenis van een Spinnenkop

Klaas Bakker gehuwd met Hendrica Verweij wil net
als zijn vader Anthonie- aan het werk als molenaar
en vraagt vergunning om een houten molen te
bouwen op het toen nog open terrein hoek Hamer-
straat/St Janslaan. In het adresboek van de Hamer-
straat uit 1915 staat Hoenderpark ‘de Wandelaar’
met als eigenaar Klaas Bakker. Door verdere woning-
bouwplannen dreigde de molen in 1921 al te worden
afgebroken. Via de Diaconie van de gereformeerde
kerk werd er geld bijeengebracht om de overplaat-
sing naar de ‘Enggronden” te kunnen betalen.

De enggronden

Vaak wordt gedacht dat de naoorlogse huizen
in Bussum Zuid de eerste bebouwing van dit
gedeelte van de gemeente zijn. Dat is dus niet
juist. Al vanaf het begin van de twintigste
eeuw vestigen zich op de enggronden allerlei
ondernemende lieden en avonturiers die liever
op enige afstand van het dorp willen wonen.
Vaak zonder water en licht.
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De molen aan de Ceintuurbaan

Op de luchtfoto uit 1949 loopt vanaf linksonder naar
het midden de P.M.R.Versteeghstraat.. Schuin van
linksboven naar rechtsonder wordt de
T.B.Huurdemanlaan aangelegd. De Ceintuurbaan is
nog een pad langs de molen.

Houten bouwsels

Een groot aantal houten bouwsels verrijst op
de velden.

Zij moeten na de Tweede Wereldoorlog wijken
voor de grote uitbhreiding van Bussum. Bij het
oplossen van de woningnood is geen ruimte
voor de sta-in-de-wegs. Ook de molen “De Wan-
delaar” blijft niet behouden, ondanks inspan-
ningen van de vereniging De Hollandsche
Molen.
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Lees verder!
Deze week verschijnt het nieuwe nummer van
het Bussums Historisch Tijdschrift. In dit the-
manummer over De Engh worden de vroege
bouwsels en hun eigenaren beschreven. Het
tijdschrift laat unieke foto’s zien van dit
onbekende Bussum van toen.

Het Bussums Historisch Tijdschrift kost

5 euro en is o.m. te koop bij Boekhandel Los

Molenaar Klaas
Bakker en zijn
vrouw Hendrica
Verweij.

Historische Kring
Bussum

Huizerweg 54
1402 AD Bussum
www.histkringbussum.nl

Grafische verzorging: Betty Spanjaard - www.studiomouche.nl



