Uit de Bussumse Historie
De spoorwegovergang in de
Heerenstraat rond 1905

il

De Herenstraat in 2007 (tot 1924 Heerenstraat).

De spoorbomen werden bediend vanuit
het kleine houten wachthokje, dat
vlak aan de straat staat en waaruit de
overwegwachter de spoorlijn in de
gaten hield. Hij woonde met zijn gezin
in het spoorhuis met nr. 24. De overweg
vroeg extra beveiliging, omdat de
Spoorwegen in het begin van de
twintigste eeuw aan de Heerenstraat
een treinhalte hadden. Uit beide
richtingen stopten er per dag maar
twee treinen. Het hoge gebouw op de
achtergrond werd gebouwd in 1900.
In 1911 begon M.J. Couvé hier zijn

Bussumsche Boekhandel, die hij in
1923 verplaatste naar de Vlietlaan,
Café Spoorzicht staat als zodanig ook
al op deze oude foto. De toren van de
Vituskerk heeft nog de vier pinakels.
Die verdwenen in 1907. De lange jurken
van de vrouwen en kinderen onder-
strepen de ouderdom van de foto.

Tekst: Martin Heyne.

Oude foto: Historische Kring Bussum.
(fotonummer 990).

Nieuwe foto 2007: Maaike Witzel.
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Tijdsheeld 1905

Antimakassar: Eern gehaakt kleedje

voor rug- of armleuning.

el

Bron & foto: www.anno.nl

De antimakassar voorkwam dat het
meubel vetvlekken kreeg van het
met olie glanzende haar. De naam
antimakassar komt van de meest
bekende olie: Macassar haarolie.
Wie deze olie gebruikte werd vol-
gens de reclame minder gauw kaal,
kreeg sterkere krullen en lekker
geurend, mooi glanzend haar.

De Heerenstraat rond 1905.
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