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Het gezin Ruys

In de Bussum-Zuid is de Ruysstraat.
De straat, ongeveer 350 meter
lang, is een zijstraat van de
Laarderweg. Hij maakt een bocht
naar links en komt uit op de P.M.R.
Versteeghstraat.

Er staan 74 rijtjeshuizen in de
Ruysstraat. Ik vroeg bewoners
waarom hun straat Ruysstraat heet.
Antwoorden die ik kreeg waren:
‘geen idee’, ‘naam van een verzet-
strijder’, ‘iets met zeevaart?’, ‘een
zeeheld’, “iets met de oorlog”?’ Hier
kort wat de achtergrond er van is.

Het gezin Ruys woonde in de Tweede
Wereldoorlog in de H.J. Schimmellaan
in het Spiegel. Een groep jonge
mannen zat in het verzet: wapens
smokkelen, spioneren, illegale
krantjes verspreiden. De Duitsers
vonden bij een gearresteerde een
briefje met acht namen, waaronder
twee zonen Ruys: Herman en Hugo.
Herman werd gearresteerd en is 23
oktober 1943, 20 jaar oud, ter
dood gebracht.

Broer Hugo, scholier, kwam bij een,
naar hij dacht, vertrouwd adres naar
zijn broer informeren en werd ook
gearresteerd, maar weer vrijgelaten.
Hij ging door met het verspreiden

Het monumentje in de Spieghelkerk

van het illegale krantje Het Parool en
werd maanden later daarmee aan-
gehouden en weer gearresteerd. De
Duitsers deden daarop een inval in
de ouderlijke woning. Zijn broer Theo
kon zich verbergen en dook onder.
De ouders werden gearresteerd. Zijn
moeder werd vrijgelaten, maar vader
Gerrit werd ter dood veroordeeld
omdat hij als notaris Joods bezit
veilig gesteld zou hebben. De straf

Ruysstraat

werd later omgezet in strafkamp.
Hij overleed 5 april 1945 tijdens een
transport in Neuengamme. Hij was
57 jaar.

Toen er een aanslag op een hoge
Duitser, Rauter, werd gepleegd,
werden als represaille op 7 maart
1945 ap verschillende plaatsen 275
Nederlanders doodgeschoten onder
wie Hugo. Hij was nog maar 19 jaar.
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In de Spieghelkerk, vlak bij het
ouderlijk huis, is het monumentje
aanwezig. Na de oorlog kreeg een
aantal straten de naam van een
omgekomen verzetsstrijder. Jammer
dat in Bussum geen toelichting op de
straatnaambordjes staat.
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