Uit de Bussumse Historie
Een Bussums jochie in crisistijd

Nee, niet over de crisis anno 2009
is dit verhaal, maar over die in de
jaren 30 van de 20e eeuw, waarin
een Bussums jongetje opgroeide:
“Ik ben een jochie uit de Sint
Janslaan, toen nog een straat zonder

voortuintjes. In het voorjaar van
1929 ben ik geboren. Ik word dus
binnenkort 80. Wat weet ik van die
eerste tien jaar? Er was een hele
strenge winter dat jaar, zeiden mijn
ouders later. De bank van Wallstreet

Feestsoep

BUSSUM. — Het damescufnﬂe ,,Wm..
terhulp Protestant Bussum” deelt ons
mede, dat morgen (Woensdag) een:

feestsoep gekookt

en uitgereikt zal.

worden aan hen, die wekelijks den.

warmen maaltud nntvangen. o 7 Ep el
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crashte, een periode van crisis en
werkeloosheid brak aan. Mijn vader
was monteur en is, vergeleken met
andere mannen, weinig zonder werk
geweest: negen maanden in de
crisistijd. Vele anderen was jarenlang
werkloos en kregen met moeite een
kleine uitkering. Wel kregen we een
soort ondersteuning en bonnen voor
margarine en erwtensoep.

Krantenartikel links: Omdat er 31 januari
1938 een prinsesje geboren was (Beatrix)
werd er feestsoep uitgereikt. Enige dagen
later stond er in de Bussumsche Courant
dat er 850 (!) monden gevoed waren.
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We zongen in die tijd een liedje:
Wij leven van de steun

Wij leven van het crisis comité,
We eten erwtensoep,

het lijkt wel paardenpoep,

We eten bal gehakt,

het lijk wel koeienkak!

Ons gezin had 6 kinderen, een
normaal aantal voor een gereformeerd
gezin in die tijd. Twee zussen, ik,
twee broertjes en nog een zusje.
Mijn vader en mijn moeder kwamen
uit Drenthe.

Mijn moeder had een vergroeide
hand en kon niet alles wat een vrouw
zonder deze handicap zou kunnen.
Mijn ouders waren erg gelovig. Zij
hebben ons waarden en normen
voorgehouden passend bij die tijd.
Wij zouden nu veel dingen anders
doen, maar ja, dat zeggen mijn
kinderen ook. Mijn moeder speelde
graag op het harmonium en dan
zongen wij mee. Mijn vader vond dat
prachtig. Als kind was ik erg
geinteresseerd in de internationale
gebeurtenissen. Wij lazen het
dagblad de Standaard en ik volgde
niet alleen het feuilleton ‘In de Soete
Suikerbol” van W.G. van de Hulst,
maar ook de burgeroorlog in Spanje.
Ik volgde de moedige strijd van de
Finnen tegen de Russen, en niet te
vergeten, de oorlog in China. En dan

De St. Janslaan in de jaren 30, gezien
vanuit het zuiden. Hier hield de
bebouwing op. Rechts het eerste huis van
de Talmalaan dat net klaar was. Links
achter de heg zou later de Nijverheidswerf
komen (foto Streekarchief Naarden).

natuurlijk Italié met Mussolini en
Duitsland met Goering en Goebbels,
want die namen hoorde je het meest.
Het was een slechte tijd en werke-
loosheid deed zijn intrede. We
woonden in een huisje van de bouw-
vereniging: 2 kamers, een kleine
keuken, 2 slaapkamers, een vliering,
een tuintje met schuurtje. Onze
huizen stonden vlak bij de school en
vlakbij was een groot sportveld.”

Deze jonge vrouw, in de mode van de
Jjaren 30, zit op het muurtje bij de poort
tussen de huizen bij St. Janslaan nr. 117.
(foto: archief J.D. Heetebrij).
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