Uit de Bussumse Historie

De Spieghelkerk

Zonlicht valt door de glas-in-lood
ramen en zorgt er voor dat er op de
muur een kleurencompositie ont-
staat. Dit gebeurt in de Spieghelkerk,
een kerkgebouw uit 1925, ontwor-
pen door Theo Rueter (1876-1963) in
een eigen stijl met veel kenmerken
van de Amsterdamse School.

De Spieghelkerk, Nieuwe ’s Grave-
landseweg 34, is een rijksmonument.
De opdracht voor de bouw werd des-
tijds gegeven door de in 1915 opge-
richte Vereeniging tot Evangelisatie.
De leden waren hervormden die zich

niet thuis voelden in de toenmalige
hervormde gemeente van Bussum die
zij te traditioneel en te gesloten von-
den. Zij zochten hun uitgangspunt
niet in de leer van de kerk, ook niet in
de menselijke rede, maar in praktisch
christendom en het persoonlijke ge-
weten (ethisch christendom). Stuwen-
de kracht in deze groep was de evan-
geliste mejuffrouw S.M. van Woensel
Kooy. De verhouding met de officiéle
hervormde gemeente van Bussum is
lange tijd niet goed geweest. Pas in
1951 werd de groep een wijk van de
hervormde gemeente. In 1995 werd

de Samen op Weg gemeente Bussum
West opgericht die in 2008 fuseerde
tot de Protestantse wijkgemeente
Bussum West. Leden zijn hervorm-
den en gereformeerden uit het Spie-
ghel en de Hilversumse Meent. Sinds
1995 is het ook de kerk van de pasto-
raatscommissie Sion (gereformeerde
bond), die in 2008 wijkgemeente Sion
werd. Beide wijkgemeenten behoren
tot de Protestantse Gemeente Bus-
sum en de landelijke Protestantse
Kerk in Nederland (PKN).

Terug naar het spel met kleuren, dat

vooral te zien is bij een bepaalde zon-
nestand. De foto werd op een zomer-
se namiddag genomen. In de ramen,
die aan de achterzijde (westkant) zit-
ten, komen de kleuren paars, blauw,
groen, goud, bruin en rood voor. De
vijf ramen zijn, zoals de architect het
formuleerde, met antiek gekleurd
glas-inlood bezet, in patronen die
afwijken van de gewone regelmatige
ruitverdeling en vormen tezamen
een glasmozaiek. Een aantal van deze
kleuren komt, na aanpassing in 1997
ook in de kerk zelf terug. V6ér die
tijd was het interieur vrij somber. De
foto’s zijn van de ramen achter het
liturgisch centrum. In 2009 en 2010
heeft de toren een grote onderhouds-
beurt gehad en zijn beschermramen
voor de glasin-lood ramen aange-
bracht.
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