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Uit de Bussumse Historie
Weekmarkt in Bussum 
Op donderdag is het Wilhelmina-
plantsoen het marktplein van Bus-
sum. Meer dan 70 marktkramen 
staan er in rijen opgesteld. Groente, 
fruit, vis, gevogelte, stoffen, kleding, 
gereedschappen, boeken en andere 
handelswaar liggen er uitgestald. 
Soms is er een standwerker. En dat 
nu al 60 jaar.

De weekmarkt in Bussum kent in 
de loop van de geschiedenis goede 
en slechte tijden. Meer dan hon-
derd jaar geleden werd er voor het 
eerst markt gehouden in Bussum. 
Het aantal inwoners naderde de 

tienduizend, een aantal waarbij het 
economisch verantwoord leek een 
markt in te richten. In het voorjaar 
van 1905 gaf de gemeente vergun-
ning voor het houden van een markt 
voor land-, tuinbouw- en zuivelpro-
ducten, eieren, vis, gevogelte, fruit 
en bloemen. Al in juni gevolgd door 
een uitbreiding met alle goederen 
en stoffen.
De markt werd gehouden op het Wil-
helminaplantsoen. De consument 
kon er terecht op dinsdag- en vrij-
dagochtend en op zaterdagavond. 
De markt werd geen succes. Was in 
1906 de openingstijd al beperkt tot 

de zaterdagavond, in 1907 verdween 
de markt als geheel.

We maken een sprong naar 1950. 
In dat jaar kwam de weekmarkt tot 
stand zoals wij die in grote lijnen 
nog kennen. Het besluit ertoe was 
mede gebaseerd op de gedachte dat 
een weekmarkt noodzakelijk was 
om van Bussum een werkelijk cen-
trum van Gooi-noord te maken. Op 
7 juli 1960 werd het 10-jarig bestaan 
gevierd met onder meer een natio-
naal standwerkersconcours.

Vanwege de bouw van het apparte-
mentencomplex Palladio moesten 
de marktkooplieden met hun kra-
men omstreeks 1990 voor twee jaar 
uitwijken naar het parkeerterrein 
op de Brediusdam. Na herinrichting 
van het Wilhelminaplantsoen kwam 
de markt weer voor het grootste deel 
terug op de oude plek. De plaatsing 
van de Wilhelminafontein aan de 
kop noodzaakte om het plein voor 
Palladio als aanvullende marktloca-
tie aan te wijzen. 

Voor de op de markt kopende con-
sument blijft meestal verborgen 
wat zich ‘achter de markt afspeelt’. 
Zaken als: Wie mag de kraam over-
nemen als een marktkoopman er 
mee stopt?  Is een aardbei nu fruit 
of groente? Welke producten moe-
ten om hygiënische redenen in wa-
gens aangeboden worden? Hoeveel 

wagens mogen er tussen de kramen 
staan?

De huidige markttijden zijn van 
8 tot 4 uur, alleen op donderdag. 
Een zaterdagmarkt –een steeds te-
rugkerend idee- is er niet gekomen. 
Een aantal producten is in de loop 
van de tijd verdwenen. Andere, bij-
voorbeeld culinaire producten uit 
Zuid-Europa, kwamen er voor in de 
plaats. De ambulante handel kende, 
behalve een eigen dynamiek, ook de 
veranderingen waarmee de maat-
schappij als geheel de laatste 60 jaar 
te maken heeft gehad. 
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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