Uit de Bussumse Historie

15 Augustus 1945

Behalve 5 mei 1945 is voor velen ook 15 augustus
1945 een bijzondere datum: einde van de Tweede
Wereldoorlog in het Verre Oosten.

Vele Europeanen hebben drie jaren in kampen geze-
ten en velen zijn daar gestorven. Van degenen die te-
rugkwamen waren er die zich in Bussum vestigden.
Zoals het gezin van Willem S.B. Klooster (1905-1981),
beter bekend onder het pseudoniem Willem Brandt.
Voor de oorlog was hij hoofd-redacteur van de Deli-
Courant op Sumatra, in de oorlog zat hjj in verschil-
lende interneringskampen; hij was reserve-officier bij

Willem Brandt

het KNIL. In 1955 keerde hij naar Nederland
terug en werkte en woonde hij in Bussum.
Hij werd directeur-hoofdredacteur van de
Bussumsche Courant, later genaamd Goois
Nieuwsblad. Daarnaast schreef hij literaire
kritieken, kronieken, maar vooral gedich-
ten. De Keerkringvogel was zijn laatste bun-
del. Veel van zijn gedichten zijn doortrok-
ken van melancholie en heimwee naar zijn
twee vaderlanden. Toch kon hij ook heel
humoristisch schrijven. Ter herdenking
van de 65ste verjaardag van het einde van
de oorlog twee gedichten van deze bijzon-
dere Bussummer.

De tekening is van Eppo Doeve, geboren in
Indié, en tijdens de oorlog ondergedoken in
het Gooi.

Kamppoort (E. Doeve) in ‘Het Geheim’
van Willem Brandt

Prikkeldraad

Als witte dieren op elkaar gedreven

staren wij schichtig door het prikkeldraad;
daar ligt een ander en vijandig leven

waar ‘t blanke vee, verworpen, buiten staat.

Wij zijn nu zoveel jaren al gevangen

en aan onze verroeste kooi gewend,

wie weet nog iets van heimwee of verlangen,
‘t is of men nooit wat anders heeft gekend.

Hier splitst de wereld zich voor goed in tweeén
het prikkeldraad als uiterste verschiet.
Hongeren, zitten, slapen en corveeén,

dat is ons uitzicht en ‘t verandert niet.

Ga maar weer liggen op je brits van bamboe,
moe van het ademen, en deel je lot

met honderd wandluizen onder de klamboe
op ‘t vochtig kussen dat al mooi verrot.

En morgen is het donderdag of maandag,
een onbekende datum in een jaar

dat eeuwen baarde en weder vergaan zag;
maar iedere minuut hangt aan een haar.
UIr: REIZEND ACHTER HET HEIMWEE

Het bezoek aan mijn oud-tante
Geévacueerd uit het japanse kamp

bezochten wij in ‘t deftig hollands pand
mijn oud-tante, en alles leek volslagen

als vroeger, wij alleen wat mager

en in gekregen kledingstukken, want

we waren, tante, alles kwijtgeraakt.

En % dacht, rondkijkende in de salon,

dat ze misschien nog wel iets missen kon:
een dekentje voor ‘t kind, laken of sloop.

En tante knikte, zonder zin of hoop,

en zei: je weet nog niet wat mij is overkomen,
de vijand heeft mijn traploper geroofd !

Ze bleef maar praten over flat verdriet;

wij zwegen, kregen nog een perkamenten hand
en beste wensen, en wij daalden plechtig
over een nieuwe fraaie loper naar de hal.
Buiten hebben we samen hard staan lachen.
Giftige blikken door het raam, maar toch
riepen wij blij : hoera, we leven nog.

Tante is dood, en deftig als zij was

ligt zij onder een dure marmeren steen.

Maar k moet vaak vrezen dat zij met een slecht
humeur zich vreeslijk ergert aan het fenomeen
dat Petrus juist voor haar, na haar gemis,

de rode loper niet had uitgelegd.
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