
Uit de Bussumse Historie
Het Raadhuis van Bussum 

Niet voor niets is het logo van de 
Historische Kring Bussum, rechts 
onder dit artikel, een tekening van 
het Raadhuis. Ja, het Bussumse Raad-
huis uit 1885. Velen betreuren nu 
nog de sloop van dit mooie gebouw. 
Wekenlang deed de sloopkogel in 
1960 zijn werk. Daarna bleef het ter-
rein nog jarenlang braak liggen. 

Voor het ontwerp werd destijds een 
prijsvraag uitgeschreven. Architect 
Verheul uit Rotterdam won, maar 
de Bussumer J.F. Everts kreeg de op-
dracht. Zijn naam leeft voort in de 
naam van een korte laan aan de 
rand van het Spiegel. In augustus 
1884 metselde de nieuwe burge-
meester van Bussum, Jonkheer van 
Suchtelen van de Haare, de eerste 
steen. Negen maanden later was 
het gebouw aan de Brinklaan, waar 
nu de Nieuwe Brink is, gereed. “Het 
mooiste raadhuis zoo al niet in de 
wereld, dan toch wel in het Gooi”, 
sprak de trotse burgervader. Het 
Raadhuis had een slank torentje en 
een mooie dubbele buitentrap met 
een bordes voor de ingang in het 
midden. In 1886 kreeg het gebouw 
gasverlichting dankzij gas van de 
nieuwe gasfabriek, veel later pas 
kwam er elektrische verlichting. 
Nog in de 19e eeuw kwam er een 
telefoonverbinding en nog enige 
tijd later een aansluiting op de wa-
terleiding. 
Het Raadhuis lag een twintigtal 

meters van de Brinklaan af; er was 
een grasveldje met struiken ervoor. 
Op de scheiding met de straat ston-
den mooie hardstenen palen met 
smeedijzeren kettingen. Van het 
Raadhuis zijn die hardstenen pa-
len behouden gebleven. Waar zijn 
ze dan? Elders op deze pagina kunt 
u het antwoord vinden.
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Wekenlang deed de sloopkogel in 

Voor het ontwerp werd destijds een 

Verheul uit Rotterdam won, maar 

Waar staan deze palen nu?Waar staan deze palen nu?

Het Raadhuis tijdens de sloop in 1960.

Antwoord: Vier palen staan aan de 
achterzijde (Veldweg) van de kleding-
winkel Broekman (zie foto) en drie 
staan bij hovenier Spaans aan de 
Meentweg.

Het Raadhuis van Bussum.


