Uit de Bussumse Historie

De Zandzee

Een zorgcentrum? Een sportcen-
trum? Een zandverstuiving? Een
plas? Ja, dat alles. Dit poeltje op
de kleurenfoto: zanderige kanten,
60 meter lang, 6 meter breed en
0,5 meter diep is wat er nog aan
de Zandzee herinnert. Al in de 19e
eeuw was er een zandverstuiving
aan de rand van een heidegebied
en fort Werk II, een kilometer ten
zuidwesten van het dorpje Bussum.
Naarmate de bevolking toenam en
er meer vrije tijd kwam werd deze
zandvlakte tussen Plaggenweg

en Nwe ’s-Gravelandseweg een ge-

liefde speelplek voor de jeugd en
gezinnen. Het werd er in het zo-
merseizoen zo druk dat er een ki-
osk voor limonade, snoep en drop
kwam. En er was, ook op de Nwe ’s-
Gravelandseweg, een politiepostje,
waar van een oogje in het zeil werd
gehouden..

Vooral in 1939 werd er veel zand
weggehaald voor de bouw van vele
betonnen schuilbunkers rond het
Naardermeer. Een idee was om er
een vuilstortplaats van te maken.
Gelukkig werd het een flinke plas.

Daardoor werden nieuwe vormen
van recreatie mogelijk: pootje ba-
den, andere watergenoegens en ’s
winters schaatsen. Die Zandzee als
plas met strandje heeft die functie
tot 1967 behouden. Daarna werd
het gebied steeds belangrijker om
een nuttige functie te krijgen: uit-
breiding van het Vituscollege met
sportvelden. Om de bedreigde sa-
lamanders een leefplek te geven
werd er uiteindelijk een amfibie-
poeltje gecreéerd. En zelfs dit klei-
ne stukje water dat er nog is, wordt
nu aan vele kanten omsloten door
de ‘vooruitgang’: Residence De Mo-
lenbergen, de hal van tennispark
Bosheim, sportvelden van het Vitus
College, Squash & Wellness. Vijf me-
ter boven het waterniveau loopt een
voetpad langs het poeltje..

Maar, hoe klein en onaanzienlijk de
Zandzee is geworden: dat de krabbe-
scheer die er zomers uitbundig in
groeit en bloeit, wijst op een schone
waterkwaliteit..
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De Zandzee voor 1900 (foto Jacob Olie)

De Zandzee als plas in 1947 (collectie HKB)
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