
Uit de Bussumse Historie
De Zuiderkerk 

De flats, appartementen en hui-
zen Ceintuurbaan, hoek Dr. Abra-
ham Kuyperlaan, ogen alsof ze er 
al heel lang staan. Toch bestaat 
het complex, dat de projectont-
wikkelaar Buitenhuis FREYA 
noemde, er pas sinds 2004. Daar-
voor stond er op het ruime kavel 
de gereformeerde Zuiderkerk en 
een kosterswoning. Een flinke lap 
grond links van de kerk is altijd 
leeg gebleven. De gemeente Bus-
sum hield dat beschikbaar voor 
het geval de kerk uitgebreid zou 
moeten worden. 

De Zuiderkerk is in 1956 gebouwd. 
Het domineesgezin Van de Weg was 
de motor achter de nieuwbouw. De 
aanwas van gereformeerden was 
toen nog groot en de Wilhelmi-
nakerk was niet meer voldoende 
voor de 3000 kerkleden, waarvan 
er zondagsmorgens om 9.00 en 
om 10.30 uur  2x 900, dus 1800, de 
kerkdienst bijwoonden! 

Maar vanaf de jaren zestig ging 
het bergafwaarts met het leden-
tal en het kerkbezoek. Rond 1990 
gingen hervormd en gereformeerd 

‘samen op weg’ en 
halverwege de ja-
ren ’90 besloot men 
twee kerken af te 
stoten: de hervorm-
de Vredekerk aan de 
Huizerweg en de ge-
reformeerde Zuider-
kerk. In 1999 sloot 
de kerk en gingen 
de gereformeerden 
naar de Verlos-
serkerk, een paar 
honderd meter er 
vandaan. In 2003 

werd de Zuiderkerk gesloopt. Kerk-
banken en orgel vonden een nieu-
we bestemming en van de twaalf 
glas-in-lood ramen konden er zes, 
70 bij 90 cm groot,  in de kerkzaal-
ramen van de Verlosserkerk aan-
gebracht worden. Vier werden er 
aangekocht door de zoon van ds. 
Van de Weg voor ‘zijn’ Brugkerk in 
Nieuwerbrug a/d Rijn. 

De rode beuk, waardoor de project-
ontwikkelaar op de naam FREYA 
(naar de Germaanse godin gewijd 

aan de rode beuk) kwam, heeft het 
bouwproces doorstaan maar is na 
het snoeien nooit meer zo mooi 
geworden als daarvoor.   
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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‘samen op weg’ en 
halverwege de ja-

De kerk vlak na de bouw in 1956.

De sloop in 2003.

De afbeelding op één van de zes ramen, 
nu in de Verlosserkerk, beeldt uit dat de 
vissers Jacobus en Johannes volgelingen 
van Jezus worden (kunstenaar is niet 
bekend)


