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Uit de Bussumse Historie
Het Tuinstadplan  

Eén van de meest bizarre plan-
nen die er ooit in het Gooi zijn 
geweest is de bouw van een stad 
op de Bussumer heide, op de Erf-
gooiersgronden tussen Bussum, 
Hilversum en Laren. Het plan was 

van de Amsterdamse directeur van 
Publieke Werken, A.W. Bos en de 
wethouder van Volkshuisvesting, 
S.R. de Miranda. Na felle kritiek 
op de geschetste dichtheid, het 
teloorgaan van het hart van de 

Gooise heide en het onpraktische 
gehalte werd het plan terzijde ge-
schoven. 

De Miranda schrijft in zijn notitie 
van 27 Juni 1926 aan de gemeen-
teraad van Amsterdam: “Hier is 
heide en bosch, voor ontspanning 
en wonen beide zoo uitermate ge-
schikt. Een tuinstad in het Gooi 
wordt door mij gedacht als eene 
van voldoende grootte om dorpse 
toestanden te boven te zijn. Een 
inwonertal van 40.000 à 50.000 zij 
daarom het maximum. Een derge-
lijke tuinstad zal niet in hoogbouw 
moeten worden uitgevoerd, doch 
in aantrekkelijken laagbouw. 

Een tuinstad van den bedoelden 
omvang neemt nog slechts een 
betrekkelijk gering deel van het 
terrein in beslag. De oppervlakte 
daarvan bedraagt 1000 H.A. 

De eigenlijke stad zou daarvan 
slechts een vierde deel in beslag ne-
men. De rest zal ontspanningsoord 
moeten blijven, een open tuin voor 
voor de bewoners van de tuinstad 
zelve als voor de kernstad Amster-
dam. Maar vooral zal op deze wijze 
duurzaam een groene gordel of 
juister uitgedrukt een paarse gor-
del gehandhaafd kunnen worden. 
In plaats van stelsellooze stukken 
bebouwing, komt dan een belang-

rijk stelselmatig ontwor-
pen tuinstadkern in een 
groot ongerept en juist 
door den tuinstadbouw 
blijvend ongerept gela-
ten gebied.

Wanneer de roep “naar 
buiten” weerklinkt en 
de neiging geconstateerd 
wordt, om de groote stad 
te ontvlieden en buiten te 
gaan wonen, dan wordt 
altijd aan de schoonen 
natuur van bosch en hei 
gedacht. De welgestelden 
die zich thans reeds als 
forens buiten Amster-
dam gaan vestigen, ple-
gen zich in het Gooi of de 
duinstreek te vestigen. De duizen-
den arbeiders, die gaarne buiten 
gevestigd zouden willen zijn, zijn 
daartoe thans niet in staat, wijl 
economisch bereikbare woongele-
genheid voor hen niet aanwezig is. 
Deze te scheppen is de grondslag 
van de tuinstadplannen”. 

De Miranda (1875-1942) was van 
beroep diamantbewerker, werd 
vakbondsleider, gemeenteraadslid 
(voor de SDAP) en later wethouder 
in Amsterdam. In oktober 1942 
werd hij gearresteerd en afgevoerd 
naar het concentratiekamp Amers-
foort. Daar overleed hij reeds na 

tien dagen vanwege zeer ernstige 
mishandelingen. 
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 S.R. de Miranda (Beeldbank N-H).

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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