
Woensdag 16 maart 2011 Bussumse Krant pagina 11

Uit de Bussumse Historie
Welkom in Bussum! 
Wie vanuit Naarden via de Lam-
bertus Hortensiuslaan de gemeen-
te binnenrijdt, wordt zowel met 
een officieel bord als met een gra-
fititekst verwelkomd in Bussum.  
De eerste indruk op een nieuw-
komer zal niet gunstig zijn. Deze 
entree vormt zacht gezegd geen 
visitekaartje: leegstand en ver-
waarlozing. Vervolgens perst het 
fiets- en autoverkeer zich ook nog 
eens door de nauwe Brinklaan. 

De geleidelijke ontwikkeling van 
deze oudste verbindingsweg tus-
sen Naarden en Utrecht naar de 
huidige situatie heeft onbedoeld 
geleid tot dit onwenselijke resul-
taat. Ooit als ‘kerkpad’ ontstaan 

tussen het gehucht Bussum en 
de vestingstad, vervolgens lange 
tijd gefunctioneerd als ‘vaartweg’ 
naast de waterverbinding naar de 
Bussumse haven. Vanaf het eind 
van de 19e eeuw de ‘straatweg’ 
voor het opkomende wegverkeer. 
Al in 1873 werd de weg verhard.  
 
Aan weerszijden van de Bussummer-
vaart was een groot aantal blekerijen 
(wasserijen) gevestigd, gebruikma-
kend van de gecombineerde aanwe-
zigheid van “schoon” water en veel 
ruimte voor bleekvelden. Aan het 
begin van de twintigste eeuw werd 
het Bussumse gedeelte bebouwd 
met woningen en ‘handelshuizen’. 
Op veel gevels zijn nu nog de bouw-

jaren te lezen. Inmiddels zijn aan 
beide kanten van de Brinklaan al-

weer panden gesloopt en is ‘Hendri-
ka’ nu  het eerste huis van Bussum.                    

De Bussumse gemeenteraad besloot 
eind 2010 om voor de toekomst van 
dit visitekaartje plannen te ontwik-
kelen: de Gebiedsvisie Brinklaan 
Noord. “Het doel is om met behulp 
van een gebiedsvisie een duurzame 
toekomstige ontwikkeling van dit 
gebied mogelijk te maken vanuit de 
wens tot verbetering van de ruimte-
lijke kwaliteit en (be)leefbaarheid. 
De ontwikkeling geeft een positieve 
impuls aan de aanblik van Bus-
sum.”  
Hans Jonker

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Nummer 6, het eerste huis van Bussum. Achter ‘Hendrika’ ligt inmiddels ‘Hendrik’, een complete villawijk.

De huisnummers 2 en 4 zijn inmiddels verdwenen. Op nummer 6 ontbreekt de 
daklijst.

De even zijde van de Brinklaan in de twintiger jaren. Links is nog net de muurre-
clame te zien van Mauritz (in landbouwartikelen en kunstmeststoffen).
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