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Uit de Bussumse Historie
Gooische Klanken
Het dagblad met deze naam ver-
scheen direct na de bevrijding 
en kwam voor het eerst uit op 7 

mei 1945. Het was een dagblad dat 
de zegen kreeg van alle illegale 
persgroepen in het Gooi die er 

tijdens de bezettingsjaren waren 
ontstaan. 

De Gooi-en Eemlander, die gedu-
rende de bezetting was blijven 
verschijnen, kreeg een tijdelijk 
publicatieverbod. Slechts de eerste 
maanden na de bevrijding is het 
goed gegaan met Gooische Klan-
ken. Personeelsleden van de G&E 
en de drukpersen moesten voor 
Gooische Klanken werken. Na een 
paar maanden werd het een echt 
bedrijf, waarvan de medewerkers 
goed werden betaald. Dat gold ze-
ker voor de directeur die ook nog 
eens grote declaraties indiende, 
maar zich meer en meer als profi-
teur ontpopte en die ook nog eens 
weinig tijd en aandacht aan zijn 
werkelijke taak besteedde. Vervol-
gens bleek dat de krant ten onrech-
te alle gebouwen en materialen had 
overgenomen. Men moest in het 
najaar van 1945 de redactielokalen 
ontruimen, de abonnementscar-
thoteek teruggeven en men kon de 
krant slechts tegen contante beta-
ling laten drukken. 

Begin 1946 mocht De Gooi- en Eem-
lander weer verschijnen en deze 
groeide snel ten koste van Gooische 
Klanken. Onder leiding van een 
nieuwe directeur maakte de G&E 
een flinke bloeitijd door. Gooische 

Klanken zakte steeds verder weg, 
werd technisch tegengewerkt en 
kon de rekening voor het drukken 
niet meer betalen. Märckelbach in 
Bussum nam de krant over. Nota 
bene een drukker, die tijdens de 
bezettingstijd het nazi-blad De 
Zwarte Soldaat had gedrukt! Lezers 
en redacteuren waren woedend. In 
1949 ging Gooische Klanken fail-
liet. De laatste maanden was het 
een krantje geworden van één blad 
aan twee zijden bedrukt.
Bron en afbeeldingen: Dagblad De 
Gooi- en Eemlander tijdens de oor-
logsdagen en de eerste jaren na de 
bevrijding door Guus Pikkemaat 
1991
TeksT: klaas OOsTerOm

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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