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Uit de Bussumse Historie
Monumentschildje
Wie kent niet de metalen schildjes, 
vijfhoekig met de punt omlaag en 
met twee blauwe vlakken op een 
witte achtergrond? Als toerist zien 
we ze vaak bij de ingang van oude 
gebouwen. 

In Bussum zijn deze schildjes niet 
te zien. Is dat terecht? Nee, want 
het schildje is het internationaal 

overeengekomen herkenningsteken 
waarmee rijksmonumenten en cul-
tureel erfgoed aangeduid worden. 
De herkenbaarheid van gebouwen 
door dit schildje zou ook moeten 
leiden tot eerbiediging van het erf-
goed in geval van oorlog.
In Bussum is men er nooit toe over-
gegaan om deze schildjes aan te 
brengen.

Daarom een oproep om dat wél te 
doen. Tenslotte heeft Bussum meer 
dan tachtig rijks-, provinciale en 
gemeentelijke monumenten. Welis-
waar zijn de meeste niet te bezoe-
ken, alhoewel er al vele op Open 
Monumentendagen opengesteld 
zijn geweest.

Zo zijn er in Bussum bijna 70 wo-
ningen een monument (en heus 
niet allemaal dure Spiegel-villa’s), 
verder schoolgebouwen, kerken, 
Fort Werk IV en begraafplaatsen. 
Op 10 en 11 september 2011 kunt u 
er enige bezoeken tijdens het Open 
Monumentenweekend. 

Het staat Bussum vrij om op alle 
rijks-, provinciale en gemeentelijke 
monumenten schildjes aan te bren-
gen naar eigen ontwerp. Diverse 
andere gemeenten, ook in onze om-
geving, zijn hier al toe over gegaan. 
Voor Bussum zou bijgaande met het 
wapen van Bussum en de aanduiding 

‘rijksmonument’ respectievelijk ‘ge-
meentelijk monument’ of ‘provinci-
aal monument’ geschikt zijn.    

Ik denk dat veel eigenaren en be-
woners wat trots zullen zijn op dit 
schildje bij de ingang of voordeur 
van hun pand!
Tekst: Klaas Oosterom 

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Internationaal schildje voor rijksmonu-
menten.

Komt dit op de Bussumse monumenten?

Schildje voor alle monumenten in Woerden.


