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Uit de Bussumse Historie
Christelijke scholen
Scholen, in dit geval scholen voor 
protestants christelijk onder-
wijs, werven leerlingen in deze 
advertenties. Scholen met een 
heel verschillende sfeer en ach-
tergrond waren het. Standsver-
schillen speelden een grote rol. 
De advertenties stonden in 1938 
in de krant. Het toevoegsel ‘pro-
testants’ werd toen niet gebruikt. 
Christelijk was protestants.  
 
In het Spiegel was Instituut Brands-
ma, opgericht als particuliere 
school door Sytze Brandsma die in 
1907 naar Bussum kwam. In 1938 
was het een school op gereformeer-

de grondslag met leerlingen die 
vast wel zouden gaan doorleren. 
De Juliana-school aan de Willem 
Kalfflaan had een hervormde 
signatuur en dat was in die ja-
ren heel wat anders dan gerefor-
meerd. Ook hier veel leerlingen 
die naar Mulo of HBS zouden gaan. 
 
De eerste protestants christelijke 
school in Bussum, de School met 
den Bijbel, opende haar deuren al 
in 1892 aan de Veldweg. Het hoge 
gebouw staat er nog steeds (nu nr 
28). Het werd een school voor kin-
deren van ‘eenvoudiger’ (minder 
rijke) ouders en vervolgonderwijs 

na de lagere school - als het al 
kwam - was vaak de Ambacht- of 
de Huishoudschool. Toen de school 
aan de Veldweg uitgebreid was en 
toch te veel leerlingen kreeg, kwam 
er nog een Bijbelschool: in de ge-
splitste Prins Hendrikschool aan de 
Simon Stevinweg. De Bijbelschool, 
later Samuëlschool geheten, kreeg 
een ingang aan het eind van de 
Havenstraat, begin Hogeweg. Deze 
school met den Bijbel wordt in de 
advertentie genoemd. Nu is in dit 
gebouw al tientallen jaren de Von-
delschool gevestigd; een basisschool 
voor algemeen bijzonder onderwijs. 
 
In 1923 werd ter vervanging van de 
school aan de Veldweg een nieu-
we school aan de St. Janslaan ge-
bouwd. Die staat in de advertentie 
vermeld onder Eendrachtspark. La-
ter heette de school Paulusschool. 
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Afbeeldingen uit De Nieuwe Bussumsche Courant 

van 14 Mei 1938  

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Advertentie

P.S. De voormalige Paulusschool is op Open Monumentendagen 10 en 11 september 
open!


