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Uit de Bussumse Historie
De Wingerd
Staande op de viersprong waar 
de Meerweg gekruist wordt door 
de Parklaan ziet men op alle vier 
hoeken een villa staan. Eén er van 
is de witte villa De Wingerd, Meer-
weg 12.

Het reusachtige huis, dat nu De 
Wingerd heet, is gebouwd in 1890 
en in 1903 verbouwd onder archi-
tectuur van K.P.C. de Bazel, vriend 
van de man die de villa liet bouwen: 

ingenieur Philip Sluiter. De grond 
kostte f. 298. Het werd een huis met 
13 kamers, prachtige daklijsten, 
fraai ijzeren hekwerk, degelijke lui-
ken en een verrukkelijke tuin.

Na het overlijden van Sluiter ver-
kocht de weduwe in 1923 de schitte-
rende villa aan Cornelis Tamminga, 
die in een huis aan de Lindenlaan 
vlakbij woonde. Na zijn overlijden 
in 1928 kwam het huis aan zijn 

dochter, Elly Tamminga (1896-
1983), die samen met haar zuster 
het vervoersbedrijf van de vader 
voortzette. In 1933 werd er een los-
staande garage bij gebouwd. Elly 
Tamminga was daarnaast een be-
faamd schilderes en ontwerpster, 
maar ze verkocht bijna niets. Ze was 
vermogend. Haar levenspartner was 
Toon Verhoef (pseudoniem van de 
journalist, schrijver en schilder Ka-
rel Luberti). Hij speelde een belang-

rijke rol in haar leven op kunstzin-
nig en ideologisch gebied. Toen Elly 
oud was en in een verzorgingshuis 
werd opgenomen, vermaakte zij 
meer dan 1000 schilderijen, die in 
de villa opgeslagen waren, aan de 
Rembrandtstichting in Amsterdam.

Daarna werd het huis bewoond 
door het gezin Van Zeggelaar, die 
het huis volledig gerestaureerd 
heeft en de naam De Wingerd heeft 
gegeven. Het huis was overwoekerd 
geweest met wingerds en werd in de 
correspondentie ook zo genoemd.. 
Daarna woonde er o.a. de families 
Willems (raadsheer) en van Fons 
van Westerloo. Het huis is een ge-
meentelijk monument.

P.S. Binnen enkele jaren verschijnt er 
een oeuvrecatalogus van het werk van 
Elly Tamminga, samengesteld door Bart 
de Cort..
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1980 en fam. Van Zeggelaar, waarvan ook de 

foto is.

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Advertentie

De villa in januari 1980 vóór de restauratie 

De villa nu (coll. HKB) 

Stilleven met tulpen en theekopje van 
Elly Tamminga.


