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Uit de Bussumse Historie
Boxengarage ‘Autokluis’
In het begin van de 20ste eeuw 
nam ook in Bussum het aantal au-
tomobielen gestaag toe. Dat bracht 
niet alleen zorgen met zich mee 
ten aanzien van het verkeer op de 
openbare weg, maar voor de auto-
bezitters tevens zorgen over hoe 
men het kostbare vervoermiddel 
veilig zou kunnen stallen. Som-
migen verruilden de koets voor de 
auto en vonden zodoende voor de 
auto een veilige plaats in het koets-
huis. Maar helaas, niet iedereen 
beschikte over een koetshuis; dus 
wat te doen? 

Ook toen, omstreeks 1927, bracht 
de ‘markt’ uitkomst. Aan de hand 
van een tekst van Simon Zwart *), 
ontleen ik ten aanzien van dit pro-
bleem het volgende:

‘Een van de nieuwste uitingen op 
dit gebied is ongetwijfeld de stich-

ting van de boxengarage ‘Autokluis’ 
aan de Vlietlaan (telefoon 20). Zoo’n 
inrichting voorziet in een ware be-
hoefte, nu de auto niet langer meer 
wordt beschouwd als luxe maar als 
een voertuig van practisch nut. Niet 
ieder is immers in de gelegenheid 
z’n wagen thuis te stallen. Aan een 
moderne boxengarage moeten ver-
schillende eischen worden gesteld. 

De voornaamste is wel de veiligheid; 
zowel voor de auto als voor de bezit-
ter. Elke box wordt hier door een ja-
louzieluik geheel afgesloten, zoodat 
de zich daarin bevindende auto niet 
alleen geheel brandvrij, doch boven-
dien beschermd is tegen kwaadwil-
lige handen. Elke wagen krijgt een 
flinke ruimte van 3.50 x 6 M en in 
elke box is behalve twee lichtpun-
ten en een stopcontact, centrale 
verwarming en waterleiding aan-
wezig, alsmede een werkbank en 
een af te sluiten kast. Aan de kluis 
is tevens een moderne werkplaats 
verbonden, waar alle werkzaamhe-
den door prima geschoold perso-
neel kunnen worden verricht. Ben-
zine- en bandenpompen zijn mede 
aanwezig. De ‘Autokluis’ – directie 
heeft tevens de vertegenwoordiging 
van de bekende ‘Hupmobile’-auto.’

Zo ontstond op een terrein tussen 
Vlietlaan en Koepelkerk – waar 
eerder de villa James Watt was ge-
sloopt – de eerste parkeergarage 

in Bussum, met boxen die waren 
voorzien van alles wat de toenma-
lige automobilist zich maar kon 
wensen. De ‘Hupmobile’ (een naam 
die bedacht had kunnen zijn door 
Maarten Toonder) was een luxe au-
tomobiel van Amerikaanse makelij, 
die vanaf 1909 werd geproduceerd.

*) Simon Zwart - Bussums Verleden 
Geïllustreerd (van Geyt prod. 1993)
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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is tevens een moderne werkplaats 
verbonden, waar alle werkzaamhe-
den door prima geschoold perso-
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