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Uit de Bussumse Historie
Ergens op gebrand zijn…. 
In de entree van de verbouwde 
Vituskerk zijn vijf gebrandschil-
derde ramen te zien. De vijf wer-
den geselecteerd uit de meer dan 
twintig beschilderde ramen die de 
kerk telde.   

De keuze voor deze ramen hangt 
samen met de getoonde voorstellin-
gen.  De bewaard gebleven ramen 
zijn verbonden aan de geschiede-
nis van Bussum en laten niet alleen 
iets zien van de vroegere rijkdom 
van het kerkgebouw.  Zij zijn ook 
van grote waarde voor de Bussumse 
dorpshistorie.

Op drie ramen zijn bekende perso-
nen uit de lokale  rooms-katholieke 
gemeenschap aan het begin de 
twintigste eeuw afgebeeld. Een zus-
ter van het Majella ziekenhuis, een 
kapelaan, een pastoor, een broeder 
van de katholieke jongensschool en 
een zuster van Mariënburg. We ken-
nen hun namen.

Twee ramen tonen “ vertegenwoor-
digers der lokale bevolking” . En 
hun namen kennen we niet. 
Op één na:  voor de vrouw op het 
linker raam poseerde Ida (Fokker-) 
Dorrestein. Van het jongetje op het 
rechterraam wordt gezegd dat het 
er één van Bensdorp was, maar ze-
ker is dat niet.

Daarom aan u de vraag: wie weet 
wie de Bussumers of Naardenaren 
op de Vitusramen zijn? 
Het moeten toch trotse verhalen 
binnen families zijn: opa of oma 
stond in 1915 nog model  voor  glas-
kunstenaar Otto Mengelberg en 
hangt in de kerk.  

Laat het ons weten! Het mooist zou 
zijn als we op Open Monumenten 
Dag een foto kunnen tonen van de 
vier volwassenen en twee kinderen 
die indertijd in glas vereeuwigd 
zijn. We zijn benieuwd!

Reacties naar hist.kring.bussum@
planet.nl of met uw naam en tel. nr. 
inspreken op 035-6912968.  

HANS JONKER 

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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