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Advertentie

Uit de Bussumse Historie
Brandbrief 
Een mooie woordspeling van de 
schrijver Eise Eisma, die een boek 
schreef met deze titel over een 
brief van de in Indië wonende 
Wm.S.B. Klooster, die zich ook 
Brandt noemde. De brief ging 12 
juli 1935 op de post in Medan op 
Sumatra. 

De K.L.M. nam de brief in een zak 
Air Mail mee met het spiksplinter-
nieuwe vliegtuig De Maraboe, een 
Douglas DC2, één van de eerste 
vliegtuigen van aluminium. Het 
vliegtuig stortte op 17 juli 1935 bij 
een start na een tussenlanding in 
Perzië neer en brandde uit. Een deel 

van de post, wel flink door het vuur 
aangetast, werd gered en in Neder-
land in een PTT-envelop naar de ge-
adresseerde gestuurd; een redacteur 
van een literair blad. Die was met 
vakantie in een hotel in de Achter-
hoek en de brief werd nagestuurd. 
De brief werd nooit ontvangen!

In 2009, dus 75 jaar later, kwam de 
envelop op een veiling en werd ge-
kocht door een aero-filatelist. Zeer 
tot ongenoegen van een andere ver-
zamelaar, een Rampenpost-verza-
melaar, want die wilde de envelop 
ook hebben. Ze sloten een deal en 
onder strenge voorwaarden werd 
de PTT-envelop en de half-verbrande 
oorspronkelijke envelop geopend 
waar beiden bij waren. Daar kwa-
men gedichten uit van een jonge 
dichter die zich Willem Brandt 
noemde. Één van die gedichten, 
Çiwa, is in de bundel ‘Bamboe en 
Bussum’ opgenomen. 

Toch is het gedicht ook al in de jaren 
‘30 gepubliceerd. De dichter heeft 
namelijk de gedichten nog een keer 
verstuurd en toen is de post wél aan-
gekomen. Willem Brandt was toen 
nog een jonge dichter en zou later 
nog honderden gedichten schrijven. 

Hij woonde en werkte van 1957 tot 
zijn overlijden in 1981 in Bussum.
De presentatie van de bundel ‘Bam-
boe en Bussum’, een bloemlezing uit 
de gedichten van Willem Brandt, is 
op zondagmiddag 6 november 2011 
om 14,30 uur in de Remonstrantse 
kerk, Koningslaan 2b. Toegang: € 5. 
De ‘Brandtbrief’ is daar te zien en in 
de Bibliotheek een copie.

TEKST: KLAAS OOSTEROM

BRON EN AFBEELDINGEN: 

‘BRANDBRIEF’ DOOR EISE EISMA. 

IN EIGEN BEHEER UITGEGEVEN IN 2010 

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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De voorzijde van de envelop.


