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Uit de Bussumse Historie

‘Wereldberoemd’ in Bussum

Dat is het thema van het Bussums
Historisch Tijdschrift van decem-
ber 2011.

In het tijdschrift staan elf schetsen
van bijzondere Bussumers en van
de zes mannen die 200 jaar geleden
aan de wieg van Bussum stonden.
Drie van de geportretteerden wo-
nen in ons midden en zullen ver-
rast zijn.

Het begint muzikaal: Jack Miller,
bandleider in de jaren ’30 en op 2
juli 1946 om het leven gekomen
door een ongeluk. Zijn zoon, die dit
artikel schreef, werd drie dagen na
het overlijden van zijn vader gebo-
ren.
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Joop Sanders, wie kent hem niet?
De man die met zijn straatorgel het
winkelend publiek, en niet alleen
kinderen, pleziert. Beroep: piano-
stemmer.

Twee artikelen raken aan de we-
reldberoemde Vincent van Gogh.
De verhalen spelen 120 jaar gele-
den. De schoonzus van Vincent, Jo
van Gogh-Bongers, woonde lange
tijd in Bussum en beheerde zijn
schilderijen. Dick Bouwman ver-
zorgde jarenlang het vervoer van
de schilderijen.

De literaire sector komt aan bod
met Willem Brandt, dichter, jour-
nalist en 50 jaar geleden hoofd-

-

redacteur van de Bussumsche
Courant. Onlangs kwam de bloem-
lezing ‘Bamboe en Bussum’ uit. De
zoon, Wim Klooster, schreef deze
biografie.

Floris Bakels publiceerde in 1977
het aangrijpende boek (Nacht und
Nebel) over zijn verblijf in concen-
tratiekampen, waarvan onlangs
de 17e druk verscheen. Zijn leven,
vooral tijdens en na 1942-1945,
komt aan de orde.

Hans Hendriks was een bekende
naam in de gezondheidszorg in

Bussum. Hij woont nu in Naarden.

Velen zullen mevrouw De Ruijter
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Het tijdschrift is voor € 7,50 te koop
bij de HKB en bij LOSt. HKB-leden
krijgen het blad gratis.

Mevrouw De Ruijter met een pasgeboren baby. roro: C. Rapatt

gekend hebben. Zij heeft heel wat
Bussumse vrouwen geholpen hun
kinderen ter wereld te brengen.

Wim Leenderts heeft als passie
boeken lezen en werkte in de Bus-
sumse Boekhandel; een tijd lang dé
boekwinkel van Bussum.

De kapperszaak die Sebastiaan
Hageman in de jaren ‘30 begon
aan de Stationsstraat, bestaat nog
steeds. Zijn leven wordt beschreven
door zijn zoon Bas.

Rebellen of dwarsliggers kunnen
we ze noemen, de mannen die
begin 19e eeuw Bussum haar on-
afhankelijkheid bezorgd hebben.

Ze worden door hun paspoort iets
meer zichtbaar.

En als we het over dwarsliggers in
de 20e eeuw hebben dan moet Jan
Griffioen genoemd worden. Slager,
speculant en melkboer Griffioen
zorgde een eeuw geleden regelma-
tig voor opschudding in Bussum.
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