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Uit de Bussumse Historie
Durfkapitaal
Het is het jaar 1940 als deze foto 
wordt genomen. Aan de Amers-
foortsestraatweg naast De Gooi-
sche Boer staat de ruïne van een 
groot landhuis. De villa “Gooi-
oord” staat dan een aantal jaren 
leeg. In de enorme achtertuin is 
al eind jaren twintig de Lotharius-
laan gebouwd.

Vier jaar eerder verschijnt  in de 
krant de openbare bekendmaking 

van het faillissement van een Bus-
sumse melkboer. De curator be-
rekent dat de schuld  van de zui-
velonderneming  568.028 gulden 
bedraagt. Nu zou dit een bedrag 
van meer dan een miljoen euro 
zijn. Veel schuld voor een melkhan-
delaar.

Wat de villa “Gooioord” en het fail-
lissement met elkaar te maken heb-
ben wordt uit de doeken gedaan in 

het Bussums Historisch Tijdschrift.  
In het net verschenen december-
nummer wordt het eerste deel van 
het verhaal van het voormalige sla-
gershulpje Jan Griffioen verteld. 
Na zijn komst naar Bussum (in 
1905) weet  de jonge Griffioen zich 
binnen korte tijd op te werken van 
knecht tot zelfstandig eigenaar van 
een bloeiende slagerij en een hy-
permoderne varkensmesterij. 

De ondernemingszin zit slager Grif-
fioen in het bloed. Met geleend ka-
pitaal koopt en verkoopt hij in een 
snel tempo een ontelbaar aantal 
percelen bouwgrond en woonhui-
zen in Bussum en wijde omgeving. 
De projectontwikkelaar ontwik-
kelt zich daarbij tot een lastige Bus-
sumer die voortdurend botst met 
de gemeente.  De ontwikkeling van 
de nieuwbouwwijken gaat te traag 
om de hypotheekschulden van de 
-riant in villa Gooioord wonende- 
voormalige slager in te lossen. 

Lees er meer over in het december-
nummer van het Bussums Histo-
risch Tijdschrift.    

HANS JONKER

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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-riant in villa Gooioord wonende- 
voormalige slager in te lossen. 
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Al meer dan 125 jaar het vertrouwde boekenadres.

Het land van onze grootouders.
Nederland een eeuw geleden.

In honderden prachtige en veelzeggende foto´s toont
Ko van Gemert het leven van gewone mensen een eeuw geleden. 

Hij laat zien hoe hun wereld er toen uitzag. 

 29,95

De Onbevangen jaren.
Kroniek over de jaren zestig.

Laat u met de ´petites histoires´ en met bijna 100 prachtige foto´s 
terugvoeren naar de sfeer van de jaren zestig. Dit groot formaat 

boek is nu te koop voor een vriendenprijsje.

Van   27,50 nu slechts  6,90

De schoolplaat.
Nederland in woord en beeld.
Dit achtste boek in de serie ´de Schoolplaat´ 
laat een prachtige verzameling schoolplaten 
uit de vorige eeuw zien. 

 11,75

Noord-Hollands Arcadia.
Groot formaat boek met ruim 400 Noord-Hollandse

buitenplaatsen in tekeningen, prenten en kaarten
uit de Provinciale Atlas Noord-Holland.   

 34,00

Het wonder van de wederopbouw.
De foto´s van Henk Nieuwenhuijs geven een fraai beeld

van een van de sleutelperiodes van de Nederlandse
geschiedenis: de jaren vijftig. 

 24,95

BUSSUM
in oude ansichten.

Ze zijn er weer, de bekende deeltjes van de 
Europese bibliotheek. Jarenlang uitverkocht, 

nu weer meerdere delen op voorraad. 

Vanaf   16,95

In de Winkel van Sinkel
is alles te koop.

Mooi fotoboek over tweehonderd
jaar boodschappen doen….   

 16,00
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Periodiek een tijdschrift van de 
Historische Kring Bussum en bijna 
wekelijks de laatste nieuwtjes en
interessante historische feiten in 
de Bussumse Krant.

De villa Gooioord. FOTO ARCHIEF GEMEENTE BUSSUM

Themanummer met portretten in 
woord en beeld, niet alleen van Jan 
Griffioen, maar ook van Jack Miller, 
Joop Sanders, Jo van Gogh-Bongers, 
Dick Bouman, Willem Brandt, Floris 
Bakels, Hans Hendriks, mevrouw C. 
de Ruijter, Wim Leenderts, Sebastiaan 
Hageman en de zes ‘Founding Fathers’ 
van Bussum. Het tijdschrift is voor 
€ 7,50 te koop bij de HKB en bij Los. 
HKB-leden krijgen het blad gratis.

Het Vaderland 9 december 1936. KRANTENARCHIEF KON. BIBL.




