Uit de Bussumse Historie

Mengelberg dirigeert in Bussum

Inderdaad, de wereldberoemde
Willem Mengelberg dirigeerde
‘zijn’ Concertgebouw-orkest (toen
nog niet Koninklijk) op zaterdag
30 april 1938 in Concordia. Con-
cordia was weliswaar in 1930 af-
gebrand, maar sinds 1934 stond er
een nieuw Concordia. Het optre-

den was ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van het orkest
en op de verjaardag van prinses
Juliana. Het gala-concert was een
uitgesteld concert vanwege een
ongesteldheid van Mengelberg.
Mengelberg was een bekend en
populair persoon en dat beperkte

zich niet tot concertpubliek.

“Het Bussumsch muzieklievend
publiek was au grand complet te-
genwoordig. Mengelberg liet het
orkest eerst het Wilhelmus spe-
len en de aanwezigen zongen het
volkslied staande mede. Dat was

een enthousiast be-

gin van een schoo-
nen avond”. Daarna
werden werken ge-
speeld van Cherubini,
Mahler en Belioz.

“De ovatie, die het
publiek daarna het
orkest bracht, ver-
stomde eerst, toen
burgemeester H. de
Bordes zich met een
toespraak tot orkest
en dirigent wendde.
Namens 't gemeen-
tebestuur bood de
burgemeester twee
grote kransen aan,
een voor het orkest en
een voor de dirigent.
Clinge Doorenbos
bood namens de di-
rectie van Concordia
een  bloemenhulde
voor mevrouw Men-
gelberg aan. Daarna
sprak Willem Men-
gelberg zelf. Ik heb
het gevoel, aldus de
dirigent, dat u allen
wel “Willem” tegen
mij zoudt willen zeg-
gen vanavond (groote

vrolijkheid). Uit naam van het or-
kest dank ik u voor uw sympathie
en het scheppen van sfeer die zoo
noodig is, willen kunstenaars het
beste geven, wat zij te geven heb-
ben en overdragen op het publiek.
Gaarne zullen we bij u terugko-
men, zoodra gij ons roept. Ik vind
u een prachtig publiek! (hilariteit)
De avond werd besloten met een
magistrale uitvoering van de 3e
Symphonie van L. van Beethoven.
Het was ’'n prachtige avond van
volmaakt orkestraal musiceeren”.

Mengelberg werd na het eind van
de oorlog geschorst (een dirigeer-
verbod voor zes jaar): hij had zich
te pro-Duits opgesteld. Hij stierf
in 1951 in eenzaamheid in zijn
Zwitserse buitenhuis op 80-jarige
leeftijd.

TEKST: KLAAS OOSTEROM
CITATEN UIT HET VERSLAG VAN T. IN DE NIEU-
WE BUssumMsCHE COURANT VAN 3 MEI 1938.
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