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Uit de Bussumse Historie
Gevraagd en gebleven: Gastarbeiders
Ja, ook in het Gooi, en ook in Bus-
sum zijn er tussen 1960 en 1980 
vele gastarbeiders geweest. Italia-
nen, Spanjaarden, Turken en Ma-
rokkanen vooral. 

Naast officiële, gevraagde werkers, 
ook illegalen. Naar schatting gaat 

het in die twintig jaar in het Gooi 
om meer dan 3000 mensen. In Bus-
sum rond 1980 om 400 man. De 
meeste Italianen en Spanjaarden 
zijn weer teruggegaan. Vele Turken 
en Marokkanen niet. Zij vormden 
hier gezinnen. Over het wel en wee 
van gastarbeiders maakte de Stich-

ting Tussen Vecht en Eem (TVE) 
een boek, een tentoonstelling en 
een website. De tentoonstelling is 
tot en met 30 maart 2012 gratis te 
bezoeken in Uit-Wijk, Dr. Schaep-
manlaan 10, 1e verdieping. Van ma 
t/m do van 9.00 tot 16.00 uur, vr tot 
15.00 uur en op woensdagavonden 
vanaf 20.00 uur.

Bussum en gastarbeiders lijkt in 
eerste instantie niet voor de hand 
te liggen. Bussum heeft toch geen 
industrie? Nu niet meer, toen wel. 
Bensdorp en Van Meurs Karton-
nage waren twee Bussumse bedrij-
ven waar gastarbeiders werkten. 
Maar Bussum had nog wat in de 
aanbieding: pensions! Naast bona-
fide ook uitbuiters en pensionhou-
ders die de voorschriften aan hun 
laars lappen. Gastarbeiders woon-
den onder andere in panden in de 
Nassaustraat, Stuyvesantstraat, St. 
Vitusstraat, Herenstraat en Kon. 
Emmalaan. De gemeente Bussum 
weigerde in 1979 een apart huis-
vestingsbeleid voor buitenlandse 
werknemers te gaan voeren onder 
het motto: er zijn veel meer groe-
pen (onder andere homoseksuelen) 
waarvoor we toch geen apart huis-
vestingsbeleid voeren.  Bussum 
beriep zich op de onmogelijkheid  
tegemoet te komen aan de woon-
wensen van de gastarbeiders, na-
melijk goedkope woningen met 
veel ruimte vanwege de grote ge-
zinnen. 
In het boek ook 12 levensverhalen. 
In een ervan vertelt een Bussumer 
van Marokkaanse oorsprong dat 

hij de eerste acht jaar hier illegaal 
was en veelvuldig van werkgever 
en woonplek wisselde. De voor-
naamste reden was zijn onvrede 
met het zware, lastige en slecht be-
taalde werk in ongezonde omstan-
digheden. Een andere reden was 
dat hij zomers acht weken naar 
Marokko ging en bij terugkomst 
nieuw werk moest zoeken. Maar 
na 1976 bleef hij dertig jaar lang  
bij één werkgever. Maar toen was 
hij hier dan ook met een gezin in 
een passende woning. 

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Één van de tentoonstellingspanelen.

Naailes van Nel Holleman in Bussum voor Turkse vrouwen. FOTO CAROLINE HOLLEMAN

Van Meurs Kartonnage aan de Fransche Kampweg.
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