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Uit de Bussumse Historie
De Hut
Als gemeente-ambtenaren op 16 
maart 2012 als NL Doet-vrijwilli-
gers aan het werk gaan bij de Hut 
van Van Eeden werken ze mee aan 
het behoud van een rijksmonu-
ment. Want dat is de Hut. De Hut 
staat op particulier terrein en in 
1998 heeft het publiek voor het 
laatst de hut kunnen bezoeken 
in het kader van 100 jaar kolonie 
Walden. Dat was de naam van 
het idealistische, maar mislukte, 
werk- en leefproject van Frederik 
van Eeden (1860-1932).

De Historische Kring Bussum 
heeft het initiatief genomen om 
samen met de bewoonster in wier 
tuin de hut staat, de hut voor de 
ondergang te behoeden. De NL 
Doet-vrijwilligers doen voorwerk 
samen met het professioneel be-
drijf van Justus Bleekemolen.
De hut werd in 1898 gebouwd  en 

kwam te staan achterin de tuin 
van villa De Lelie, Nieuwe ’s Gra-
velandseweg 86. Die villa is in die-
zelfde tijd gebouwd. Van Eeden 
woonde in de villa met zijn ge-
zin: twee kinderen en echtgenote 
Martha. Maar in de hut voelde hij 
zich één met de natuur en kon hij 
sober leven, zo was zijn idee. De 
hut had aanvankelijk een strodak, 
dat later vervangen werd door een 
pannendak. 

Hij schreef in de hut onder meer 
de roman ‘Van de koele meren 
des doods’. Toen Truida Everts in 
de kolonie kwam, kreeg van Ee-
den daar een verhouding mee. In 
1907 scheidde hij van Martha en 
trouwde hij met Truida. De hut 
werd daarna in 1908 verplaatst 
naar het terrein vlak achter het ko-
loniehuis waar Truida in een huis 
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De Hut van Van Eeden in de 
beginperiode

Plattegrond van Walden vóór verhuizing van de hut. Naar tekening van Johan Frieswijk van plattegrond van de gemeente 
Bussum uit 1932

woonde. De hut staat sinds die tijd 
daar bij het woonhuis; op een ter-
rein dat nu achter Gamma ligt.
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Frederik van Eeden omstreeks 1906 

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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