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Uit de Bussumse Historie
Portret van Wilhelmina
Dankzij de vrijgevigheid van Bus-
sumse raadsleden en enige parti-
culieren kwam er in 1938 een por-
tret van Koningin Wilhelmina in 
de raadszaal van het Raadhuis. 

Het was het jaar dat Wilhelmina 40 
jaar koningin was. Binnen enkele 
dagen, nadat het idee in 1937 was 
gelanceerd, was het benodigde geld 
bijeengebracht. De Haagse kunst-
schilder Willy Sluiter werd de op-
dracht gegeven het schilderij te 
vervaardigen. 

Het schilderij heeft de oorlog over-
leefd. De bode had het tijdens de 
bezetting verborgen gehouden. Op 
zondag 6 mei 1945 onthulde bur-
gemeester Caron het portret weer 
in de Raadszaal. Bijna 75 jaar is het 
schilderij en inmiddels denkt de 
kleindochter van Wilhelmina, ko-
ningin Beatrix, erover om de troon 
aan haar zoon over te dragen.

Het portret van koningin Wilhel-
mina en van haar opvolgsters ko-
ningin Juliana en Beatrix hangt 

nu in de werkkamer van de burge-
meester van Bussum. 

Jan Willem (Willy) Sluiter (1873-
1949) woonde en werkte in ver-
schillende plaatsen waaronder de 
geliefde schildersdorpen in die 
tijd  Scheveningen, Katwijk en La-
ren. Hij ontwikkelde zich tot een 
bekende schilder van het strand- 
en vissersleven , was tekenaar van 
politieke prenten en maakte veel 
affiches. Heel bekend werden de 38 
omslagen voor bladmuziek die hij 

tussen 1920 en 1925 ontwierp voor 
uitgever Scheltens en Giltay met ca-
baretteksten van de dichter Clinge 
Doorenbos.

De onderwerpen van Sluiters’ werk 
kwamen vaak uit het strand- en vis-
sersleven, maar in ‘hogere kringen’ 
was hij een gezocht portretschil-
der. Hij maakte meer portretten 
van Wilhelmina en ook van konin-
gin Emma.

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Het schilderij met de schilder in 1938.
Het schilderij op 6 mei 1945 met tijdelijk burgemeester 
Caron.

Burgemeester Schoenmaker bij het schilderij in 2012.




