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Uit de Bussumse Historie
De NPB-kerk (buitenkant)
Op	de	hoek	van	de	Nieuwe	Hilver-
sumseweg	 en	 de	 Iepenlaan	 staat	
een	mooi	kerkgebouw	uit	1915.	De	
omgeving	was	toen	veel	schaarser	
bebouwd	 dan	 nu;	 straatverlich-
ting	 en	 riolering	 waren	 nog	 niet	
aan	de	orde.	NPB	staat	voor	Neder-
landse	Protestanten	Bond.	

Degenen die vanaf 1882 tot de 
nieuw-gestichte afdeling Naarden-
Bussum toetraden waren over het 
algemeen nieuwe Bussumers van-
wege de opening van de spoorlijn 
en het station Naarden-Bussum. 
Zij waren remonstrants, doopsge-
zind of hervormd, maar voelden 
zich niet thuis in de behoudende 
Bussumse hervormde gemeente. 

Eerst hield men samenkomsten in 
een zaal of tent, maar vanaf 1915 
had men dus een eigen gebouw. 
De grond werd geschonken door 
een rijke weduwe. Naast het kerk-
gebouw stond aan de Iepenlaan de 
villa Spiegelheuvel dat vanaf 1911 
een ziekenhuis was, het Majella. 
Dit ziekenhuis breidde zich in de 
decennia daarna sterk uit. Zeker 
vanaf 1967, toen de hoogbouw van 
de Majella aan de Nieuwe Hilver-
sumseweg gereed kwam, stond de 
kerk vaak letterlijk in de schaduw 
van dit kolossale gebouw. Nu staat 
er op die plaats een vrij hoog ap-
partementengebouw en ook dank-
zij prachtige hoge eikenbomen en 
een beukenboom rond de kerk is de 

toren(tje) van de kerk praktisch on-
zichtbaar. De toren is bijzonder om-
dat het een zadeldak heeft. Aan de 
voet van de toren is een hoeksteen 
ingemetseld met daarachter een 
oorkonde. 

De Bussumer C.J. Kruisweg was de 
architect van het gebouw, waarin 
hij een aantal Jugendstil-elemen-
ten verwerkte. In de voorgeveltop 
een beeldhouwwerk van N.A. van 
der Kreek met een afbeelding van 
Jezus als Goede Herder. Daaronder 
de letters NPB. Boven het portaal 
het Christusmonogram: de Griekse 
letters X en P, de twee eerste letters 
van de naam Christus, geflankeerd 
door de Alpha en Omega, de eerste 

en laatste letter van het alfabet, het 
symbool voor God. 
Boven de toegangsdeuren is een 
houtsnijwerk aangebracht met 

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Achtergevel en toren.

een klok en zaaddragend fruit, dat 
symbool staat voor de geestelijke 
opdracht.
Muren bevatten rood-zwart sier-
metselwerk. Mogelijk komen ooit 
weer leien op de daken in plaats 
van de huidige bitumineuze sin-
gles. De kerk is nu een gemeentelijk 
monument. In 1921 is de kosterwo-
ning gebouwd.
In een volgende aflevering komt 
het interieur aan de orde.

tekst en Foto’s: klAAs oosterom

Bron: ds. peter korver en de dvd 125 jAAr 

npB; te koop Bij de npB en de HkB

Jezus als Goede Herder boven in voorgevel.Hoeksteen: ‘Wij zullen ons opmaken en bouwen’. Nehemia 2 vers 20.

Bussum herdenkt en viert vrijheid

Napraten in de Palmpit na de herdenking op de Bussumerheide. 
                                        Foto: BoB Awick

Na een lange nacht is het bevrijdingsvuur eindelijk in Bussum. 
                                       Foto: BoB Awick

Twee minuten stilte bij het monument aan de Van Eedenweg. 
                Foto: BoB Awick

Muzikale begeleiding van Crescendo op de hei.




