Uit de Bussumse Historie

Interieur van de NPB-kerk

De NPB-kerk, Iepenlaan hoek Nieu-
we Hilversumseweg, uit 1915, bevat
binnen veel Jugendstil-elementen
zoals vele rozetten, bladvormen
en lampen. In de loop der jaren
zijn veel symbolische elementen
aangebracht waardoor er in de
kerk veel te zien is. Dat is bijzonder
voor een protestantse kerk, maar
verklaarbaar vanuit de nauwe rela-
tie die er steeds is geweest tussen
het vrijzinnig-protestantisme en
kunst. Zo bevat de royale kansel
vijf afbeeldingen uit het leven van
Jezus, uit eikenhout gesneden door
de voorzitter van de NPB in 1915,
de heer De Fremery.

Links van de kansel is op de muur
een tekst aangebracht uit Marcus
9 vers 50: “Hebt zout in uzelven en
houdt vrede onder elkander”. Het
is de tekst waarover ds. Van Loenen

Martinet preekte in de eerste dienst
in de kerk. Rechts van de kansel de
tekst van de laatste preek van deze
voorganger uit Galaten 6 vers 2:
“Draagt elkanders lasten en vervult
zoo de wet van Christus”.
Vijfentwintig jaar na de opening
van het kerkgebouw, op 27 maart
1940, boden de leden twee gebrand-
schilderde ramen aan: één van de
God de Vader en één van God de
Zoon. Boven de kansel kwam een
rond gebrandschilderd raam waar-
in de woorden Vroomheid en Vrij-
heid zijn weergegeven en de Heilige
Geest als een duif in het centrum.
Het was een geschenk van de archi-
tect Kruiswijk.

Op 12 mei 1940 (de oorlog was 10
mei begonnen) was er geen kerk-
dienst omdat de kerk ingericht was
als noodhospitaal. De NPB week uit

Gelijkenis van Jezus in Lucas 15 vers 8: “En als een vrouw
tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de

lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot
ze het muntstuk gevonden heeft?”

naar de Jeugdkapel aan de Meent-

weg.
Ook nog in 1940 kwamen er twee
gebrandschilderde  ramen: de

Barmhartige Samaritaan, symbool
voor naastenliefde en de Verloren
Zoon, symbool voor bekering. In
deze ramen zijn kleine, ronde af-
beeldingen aangebracht die de
boodschap nog eens extra uitbeel-
den (zie afbeelding)

Na 1945 kwamen er vier ramen die
de evangelisten uitbeeldden. Mat-
heus als een mens; Marcus als een
leeuw, Lucas als een stier en Johan-
nes als een arend. Alle vier symbo-

Gebrandschilderd raam tussen potrtaal en hal: 5 Mei 1945 en 15 Augustus 1945; de data dat Nederland resp. Nederlandsch

Indié bevrijd werden. Gesymboliseerd door vredesduif met olijftak.

len ontleend aan de evangelién.
De kerk is nu, bijna een eeuw later,

De scheerder bewijst het schaap barmhartigheid.

nog steeds in gebruik door de vrij-
zinnige geloofsgemeenschap NPB.
Er worden ook concerten gegeven
en in de zaal aan de achterzijde,
cursussen.
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