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Uit de Bussumse Historie
Goede en foute Landstorm

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  

Tekst: Martin Heyne
Oude foto: Historische Kring Bussum  
(fotonummer 583)
Nieuwe foto 2006: Maaike Witzel

Uit de Bussumse Historie  
De Brinklaan omstreeks 1917

Hu i ze rweg  54  -  1402  AD  Bus sum
Telefoon 035 691 29 68
www.his tor i schekr ingbussum.nl

Aflevering 106 - 2010 - Bussumse Krant - Grafische verzorging: Maaike Witzel

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 691 29 68
www.historischekringbussum.nl
hist.kring.bussum@planet.nl

Vooral ouderen zullen bij het noe-
men van de ‘Landstorm’ (net als bij 
‘Landwacht’ en ‘Jeugdstorm’) geen 
goed gevoel hebben. ‘Landstorm 
Nederland’ was vanaf 1943 een 
Duitse eenheid met Nederlandse 
vrijwilligers, die in opdracht van 
de Duitse bezetter de ‘vijand’ in of 
buiten Nederland moest bestrij-
den. Toetreding werd voor man-
nen heel aantrekkelijk gemaakt. 
Naast een goedbetaalde baan kre-
gen zij ook onderdak en eten. En 
je werd niet opgepakt. 

In september 1944 werden ze voor 
het eerst ingezet: in België, waar 
ze onder meer tegen Nederlanders 

van de Prinses Irene Brigade voch-
ten. Later werd de eenheid omge-
vormd tot een divisie van de Waf-
fen-SS. Dat was de foute Landstorm.
 
Maar er is ook een ‘goede’ Land-
storm geweest. Martin Heyne 
schrijft erover in het artikel ‘Weer-
korpsen in Bussum tussen 1900 en 
1940’, dat in het in mei 2012 ver-
schenen Bussums Historisch Tijd-
schrift staat. 
Vanaf 1913 moesten jongemannen 
die niet gewoon in militaire dienst 
gingen, zich hiervoor aanmelden. 
In geval van oorlog of bijzondere 
omstandigheden zouden ze op-
geroepen worden. Uit die groep 
ontstond in 1914 de Vrijwillige 
Landstorm, die klaar stond om de 
dienstplichtigen die gemobiliseerd 
waren, af te lossen. En dat gebeur-
de in Bussum tijdens de Eerste 
Wereldoorlog toen in Naarden en 
Bussum militairen gelegerd waren.  
Na afloop van de oorlog ontston-

den er korpsen Bijzondere Vrijwil-
lige Landstorm, ook in Bussum. 
Al op maandag 18 november 1918 
trokken velen naar Den Haag om 
aan de ‘Grootsche huldebetooging’ 
voor H.M. Koningin Wilhelmina op 
het Malieveld deel te nemen. Aanlei-
ding was een oproep van de socialist 
Troelstra, die in Nederland een revo-
lutie wilde ontketenen. Tijdens een 
tocht van het koninklijk gezin wer-

den de paarden uitgespannen en 
trokken militairen het rijtuig door 
de deinende mensenmassa naar 
Paleis Noordeinde. Deze Landstor-
morganisatie is in 1940 opgeheven. 
De Duitse bezetter misbruikte deze 
naam drie jaar later.
Klaas OOsterOm

 
Het Bussum Historisch Tijdschrift is 
voor € 7,50 te koop bij de HKB en Boek-

handel Los. HKB-leden ontvangen het 
blad gratis.

Slimme propaganda in 1943 van Land-
storm Nederland: geen Nazi-symbolen.

De Huldebetooging op 18 November.

1918.




