
Uit de Bussumse Historie
Taptoe Bussum
In Bussum werden in de jaren 
1956 - 1961 militaire taptoes ge-
houden. Eerder dan de bekender 
geworden taptoes in Breda en 
Delft. En ver voor de jaren dat 
mensen knikkers op straat gooi-
den omdat ze dit militaire gedoe 
maar niks vonden en daardoor de 
muzikanten ontregelden. 

In Bussum vonden de taptoes 
overigens op een grasveld plaats. 
De taptoes werden namelijk op 

Sportpark-Zuid gehouden met de 
wallen van Fort Werk IV op de ach-
tergrond. 
De taptoes trokken veel publiek 
uit de hele regio en het aantal 
medewerkenden was 300 tot 500 
man. Behalve muziek, orkesten en 
tamboerkorpsen, ging het ook om 
lichteffecten en shows in gala-uni-
formen. Bewakingshonden van de 
Luchtmacht kwamen demonstra-
ties geven, alsook speciale excerci-
tie-peletons. 

Ouderen zal dit bekend in de oren 
klinken: het geheel stond onder lei-
ding van majoor Rocus van Yperen.
In 1958 was er ’s middag een gene-
rale repetitie (met verlaagde prij-
zen) en ’s avonds de Uitvoering in 
Gala. De duurste plaatsen waren 
6,50 gulden (bijna € 3). De buson-
derneming N.B.M. zette extra bus-
sen in.

Het publiek stond of zat aan drie 
zijden; de vierde zijde was de ver-

lichte kant van Fort Werk IV, toen 
nog ‘de wallen’ genoemd. Er waren 
overdekte en niet-overdekte tribu-
nes.

De organisatoren nodigden via de 
scholen de leerlingen uit voor de 
middagvoorstelling. Op vrijdag 
onder schooltijd stond de inspectie 
toe dat de kinderen onder begelei-
ding voor 50 cent naar de matinee-
voorstelling mochten.

TEKST: KLAAS OOSTEROM 
DOCUMENTATIE DOOR DE HKB 
ONTVANGEN VAN DE HEER P.C. BARNEVELD.

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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