
Uit de Bussumse Historie
Tine Cool, tuinarchitecte en schrijfster
De vader van C.A. (Tine) Cool 
(1887-1944) was kunstschilder, 
haar moeder domineesdochter. 
Het gezin woonde vanaf 1892 in 
Rome, waar de vader als kunst-
schilder werkte. Tine schreef een 
kinderboek voor meisjes van 10-
14 jaar over die tijd in Rome: Wij, 
met ons vijven, in Rome. Ze wint 
daarmee in1928 de 1000-Gulden 
prijsvraag voor het beste meis-
jesboek. De natuur krijgt in het 
boek veel aandacht. 

In 1896 keert het gezin naar Ne-
derland terug vanwege een zie-
kelijk kind en gaat aan de Graaf 
Wichmanlaan wonen. Later laten 
ze een huis met atelier bouwen 
aan de Boslaan. Haar vader Tho-
mas overlijdt jong, 53 jaar, in Bus-

sum. Tine zal later aan de Beeren-
steinerlaan, de Brinklaan en de 
Prins Bernhardlaan wonen. 

Voor haar gezondheid moet ze 
veel in de buitenlucht zijn en mo-
gelijk is daardoor haar interesse 
voor planten ontstaan. Bekend is 
dat ze tussen 1920 en 1940 tuinen 
heeft ontworpen en noemt ze zich 
tuinarchitecte. In Bussum de tuin 
van Huize Amby (1926), Nwe ’s 
Gravelandse weg 13, waar gemeen-
tearchitect Everts eerst woonde. 
Verder Klein Buitenrust (1926), 
ook in het Spiegel.

Maar meer heeft ze zich bezig 
gehouden met het schrijven over 
tuinen en planten. Vooral veel ar-
tikelen in tijdschriften en enige 

boeken waaronder Bloemenmy-
then en Legenden, Dichters over 
bloemen en Frank de Plantenzoe-
ker. Ze reist ook veel, naar Enge-
land en Italië.

Door mensen die haar ontmoet 
hebben wordt ze omschreven als 
een wat excentriek en terugge-
trokken persoon. Ze ging vaak 
wat ouderwets gekleed, veelvul-
dig in een antieke cape. Ze zag er 
vaak slecht uit. Tuinarchitecten 
noemen haar meer een schrijfster 
dan een tuinarchitecte. Tine blijft 
ongetrouwd en overlijdt op 3 juli 
1944 in Deventer. Haar ziekelijke 
zus was al op 27-jarige leeftijd 
overleden.
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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