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 BUSSUM - Een bijzondere dag, afge-
lopen zaterdag bij BFC. Ronald Koe-
man mocht namelijk de naar hem 
vernoemde jeugdcommissiekamer 
openen. De kamer, die geheel ge-
restaureerd is, was al jaren duide-
lijk aan vervanging toe. Nu is het 
er dan toch eindelijk van gekomen, 
en dat is voornamelijk te danken 
aan de opbrengst van de vorig jaar 
speciaal daarvoor gespeelde wed-
strijd Koeman & Friends.

    Koeman liep zaterdag geheel op 
zijn gemak de club binnen. Hij be-
groette wat oude bekenden en ging 
lachend op de foto. Kortom, aan 
alles was te merken dat Koeman 
zich hier thuisvoelt. Dat is ook niet 
zo gek als je je bedenkt dat dit de 
club is waar al zijn kinderen zijn 
opgegroeid. “Hier ligt een stukje 
van mijn hart”, zo sprak Koeman 
dan ook vol lof over de vereniging. 
Nog altijd speelt hij hier wekelijks 
een potje voetbal mee in de 7 tegen 
7-competitie. En daarnaast draagt 
hij ook op bestuurlijk niveau zijn 
steentje bij. Zelf relativeert hij zijn 
inbreng echter: “Af en toe word ik 
om mijn mening gevraagd en daar 
geef ik dan netjes antwoord op. 
Maar het is niet zo dat ik betrokken 
word bij het tactische spelsysteem 
van de eerste teams. Daar zijn an-
dere mensen voor aangesteld, waar 

ik veel vertrouwen in heb”, aldus 
Koeman.

    Ook de toekomst van de club kwam 
kort ter sprake. “De weg die de club 
nu heeft ingeslagen is de goede. De 
aanwas uit de jeugd is enorm en 

dat gaat ongetwijfeld op den duur 
resultaten opleveren. Wat ik ook 
voor Feyenoord hoop natuurlijk”, 
grapte hij tot slot. Als dat laatste 
echter faliekant misgaat, is er in 
elk geval een club die de deuren 
altijd voor hem open zal houden. 

En daar kan hij dan nu zelfs in zijn 
eigen kamer terecht.

        

 Koeman opent
eigen kamer bij BFC
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dat Koeman zich hier 
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Uit de Bussumse Historie
De stichting tot behoud...
De stichting tot behoud waarvan? 
Van de Oude Katholieke begraaf-
plaats van Bussum. Onzichtbaar 
door een hoge hulsthaag en met 
de ingang vlak bij het westelijk 
perron van NS-station Bussum-
Zuid, waar de zes prachtige lin-
den opvallen.

Deze maand bestaat de stichting 
10 jaar. En de begraafplaats? Bijna 
200 jaar! Als er één plek in Bus-
sum is om de geschiedenis van de 
ook bijna 200 jaar oude gemeente 
Bussum te leren kennen, dan is 
het déze begraafplaats. Tien jaar 
geleden nam de stichting het be-
heer en onderhoud over van de 
gemeente, die dat al geruime tijd 
daarvoor van de Sint Vitus-paro-
chie had overgenomen. Met name 
twee mannen, Henk de Sain en 
Wim Majoor, hebben in die tien 
jaar veel werk verzet. De gemeente 

liet de natuur vooral haar gang 
gaan. Bezoekers, vaak familie van 
overledenen, vonden dat dat te 
gek werd. De vrijwilligers hebben 
weer orde in de chaos geschapen, 
alhoewel er ook geluiden zijn dat 
ze het té mooi hebben gemaakt.

Kom en overtuig uzelf. Op zater-
dag 29 september is er een Open 
Dag waarop vrijwilligers van de 
Historische Kring tussen 11.00 en 
15.00 uur rondleidingen geven en 
veel vertellen over arm en rijk, ge-
lukkig en ongelukkig, vroom en 

anders vroom, sober en uitbundig. 
Zie het graf van de grondlegger 
van V&D, Dreesmann, 80 jaar; van 
de arts, dichter, schrijver, utopist 
Frederik van Eeden, 72 jaar. Maar 
ook van Keesje Fokker, oud 5 jaar. 
De verhalen van de gids, de zerken 
en grafstenen laten je iets van het 
leven en sfeer van de negentien-
de en twintigste eeuw ervaren. 
Geen tijd of geen zin? Ga dan in 
elk geval naar www.desain.nl/
begraafplaatsbussum, een prach-
tige website waarin ook te zien is 
hoe stenen en zerken zijn gereno-
veerd.

TEKST: KLAAS OOSTEROM

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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De situatie vóór dat de stichting het beheer overnam. FOTO: JOOP ERNST  

Plattegrond van de Oude RK begraaf-
plaats Bussum.    Grafsteen na de renovatie.    




