Uit de Bussumse Historie

Adriaan Slob en andere veteranen

Veteranen in Bussum en Naarden
kregen op Veteranendag 2012
een bundel met biografieén van
oorlogsveteranen uit Bussum en
Naarden.

Menke A. de Groot uit Naarden en
Piet Vermeulen (gemeente Bussum)
waren de samenstellers ervan. Me-
vrouw De Groot, historicus, maak-

te tevens de tekeningen, waarvan
er één is afgebeeld. De inhoud van
het boek komt voor een belangrijk
deel uit Wikipedia, waar mevrouw
De Groot veel voor schrijft. Veel tek-
sten zijn dus van haar hand.

Veertien biografieén van veteranen
uit Bussum en tien uit Naarden
zijn er opgenomen. Vierentwintig
zeer verschillende verhalen. De

relatie met Bussum of Naarden is
soms heel gering. Zeven worden
genoemd omdat ze in Bussum zijn
geboren, drie anderen omdat ze
hier zijn overleden. Opmerkelijjk is
dat acht van de veertien bij de Zee-
macht hebben gediend. Naar twee
is een straat in Bussum vernoemd:
Jan Bottema en luitenant-kolonel
Versteegh.

Op één van de vierentwintig wordt
hier het spotlight gericht: Adriaan
Slob (Bussum 5 juli 1918 - Nijmegen
23 februari 1945). Strikt genomen
geen veteraan; wij noemen zijn
naam hier met respect. Hij ont-
kwam in 1940 in een open boot
naar Engeland en werd intelligence
officer (geheim agent) bij de Grena-
dier Guards. Hij werkte in septem-
ber 1944 bij Arnhem en Nijmegen
voor de geallieerden. Op 23 februa-
ri 1945 zou hij deel gaan uitmaken
van een offensief vanuit Nijmegen
richting Duitsland. Op de dag er-
voor botste een tank achter op zijn
jeep, waarbij hij zo ernstig gewond
raakte, dat hij de volgende dag aan
de gevolgen overleed. Merkwaardig
is dat zijn naam zelden wordt ge-
noemd tussen de overige Engeland-
vaarders.

Aan dit boekje, ‘Eerbetoon aan ve-
teranen’, zijn lijsten toegevoegd
van omgekomen en gesneuvelde
militairen uit Bussum en Naarden.

Uit Bussum zijn dat vijf militairen
in de meidagen van 1940 en de
hierboven genoemde A. Slob. In het
Verre Oosten: Nederlands-Indié/op
zee/Birma/Indonesié 46 mannen,
een uitzonderlijk hoog aantal. De
meesten tijdens de Japanse bezet-
ting. Uit Naarden in de oorlog hier
en in Indié 14 mannen.

Het boek van 86 pagina’s, uitge-
geven door de twee gemeenten, is
niet te koop. Wel staat het op de
website van de gemeente Bussum
onder ‘Over Bussum’ als Veteranen-
boek deel 1.

TEKST: KLAAS OOSTEROM.
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