
Uit de Bussumse Historie
Het einde van Palet
Van 1913 tot 1986 stond er in de 
Havenstraat, hoek Kapelstraat 
een bioscoop en theater, 
met de naam Cinema Palace, later 
Flora Bio en vanaf 1964 als exclu-

sieve bioscoop onder de naam 
Palet. 

De laatste jaren voor de sloop ge-
bruikte het Filmhuis de voormali-

ge bioscoop voor zijn activiteiten. 
In juli/augustus 1986 werd het 
pand en het woonhuis links ervan 
gesloopt. De Bussumse PSP spreekt 
in haar bezwaarschrift van ‘…ver-
krachting van cultuur-historische 
resten…’ en ook de PvdA en D66 
fracties hadden het gebouw graag 
willen behouden.

De winkel die op die plaats van 
bioscoop en huis kwam heeft 
inmiddels alweer verschillende 
bestemmingen gehad. Boven de 
winkel zijn woningen. Hier enige 
foto’s uit de kranten van vóór en 
tijdens de sloop.
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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 Slopers (of kinderen?) zijn gevaarlijk bezig. Bioscoopstoelen staan op de stoep.

Alles staat nog overeind op 2 mei 1986.

Een fraai beeld van bovenaf tijdens de sloop.




