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 BUSSUM - Het enthousiasme spat 
er vanaf als initiatiefnemer Hans 
van der Ree van Villa Oki (Onze 
Kinderen) aan het praten is. Deze 
bevlogen man heeft dan ook alle 
reden om positief te zijn, vooral 
nu de verbouwing van het pand 
aan Eslaan gereed is. Vanaf ko-
mend weekend biedt de villa 
plaats aan acht jongeren met een 
verstandelijke of meervoudige be-
perking. Zij zullen hier voor het 
eerst op zichzelf gaan wonen, on-
der begeleiding van diverse zorg-
verleners. “Het zijn Ordinary Kids. 
Ook al zitten ze in een rolstoel of 
hebben ze een beperking, ze wil-
len ook op eigen benen staan, het 
huis uit, ondernemen, net zoals 
alle andere kinderen die volwas-
sen worden.”

    Kosten noch moeite zijn gespaard 
om het vervallen gebouw uit begin 
1900 om te toveren in een modern, 
licht pand, voorzien van allerlei 
technische snufjes. Zo kunnen de 
bewoners door te praten het licht 
uit doen, werken de deuren auto-
matisch, en hebben alle kamers 
een intercom. Op de zolderver-
dieping huisvest het zogenoemde 
‘zorgpaar’. Ineke en Gerard zorgen 
ervoor dat onder hun begeleiding 
de jongeren zelfstandig kunnen 
wonen. Het echtpaar is speciaal 
voor dit project naar Bussum ver-
huisd. Ineke: “Het pand trekt veel 
bekijks, zo heb ik al mensen door 
de ramen zien gluren”, lacht ze. Ze 

hebben veel zin om te beginnen. 
“De bewoners zijn tussen de 18 en 
25 jaar oud. Twee van hen zitten 
in een rolstoel. Wij zorgen dat ze 
allemaal worden begeleid, bijvoor-
beeld door het helpen bij het was-

sen en te zorgen dat ze op tijd op 
hun werk verschijnen.” Gerard 
vult aan: “De omstandigheden zijn 
hier perfect. We zijn straks eigen-
lijk een groot gezin. In de middag 
vangen we ze weer op en doen we 

bijvoorbeeld een spelletje. We eten 
samen en in het weekend mogen 
ze zelf weten of ze hier blijven of 
naar hun ouders gaan. Dat is het 
voordeel van deze locatie. Midden 
in het dorp, waar ze actief deel uit 

gaan maken van de samenleving.”
Van der Ree gaf afgelopen vrijdag 
alvast een rondleiding. Het voor-
heen uitgewoonde notariskantoor 
heeft een complete metamorfose 
ondergaan. Op de begane grond 
zijn een keuken, een woonkamer, 
wc’s, een wasruimte en twee ka-
mers voor jongeren in een rolstoel. 
Zij kunnen met een handig til-
liftsysteem zo vanuit hun slaap-
kamer de badkamer ingereden 
worden. Alles werkt automatisch. 
Uiteraard is er een lift. Op de eerste 
verdieping zijn zeven slaapkamers 

en drie badkamers. Er is plek voor 
acht man personeel, want er is 24 
uur per dag toezicht nodig. De villa 
heeft een grote tuin, compleet met 
een overdekt terras met barbecue. 
Het is een van de vele zaken die 
door het bedrijfsleven zijn aange-
boden of voor een klein prijsje mo-
gelijk zijn gemaakt. “We kregen 
overal korting. Hierdoor konden 
we dubbel zoveel doen. Ik vind het 
ongelofelijk”, zegt Van der Ree. Nog 
een paar dagen en dan komt zijn 
droom uit: de eerste bewoners zijn 
geselecteerd en nemen hun intrek 
in de droomvilla aan de Eslaan.   

 ‘We zijn straks een groot gezin’ 
Villa Oki vanaf dit weekend bewoond   

Hans van der Ree (links) in de keuken van villa Oki. FOTO: BOB AWICK

 ‘De bewoners gaan 

actief deel uitmaken 

van de samenleving’   

Uit de Bussumse Historie
Bros
“Als jongen won ik een prijs van 
de Firma Bensdorp, de bekende 
chocoladefabriek in Bussum. 
Regelmatig was in het dorp de 
aanwezigheid van de fabriek te 
ruiken. Een voor mij heerlijke 
chocoladegeur daalde dan neer 
op de Bussumse dreven.

Om hun nieuwe, luchtige reep te 

introduceren en te promoten had 
Bensdorp ‘Bros repen’ verstrekt 
aan de leerlingen van de lagere 
scholen. Aan deze actie was ook 
iets extra’s verbonden. Men had 
met onzichtbare inkt op enkele 
wikkels geschreven, dat de geluk-
kige vinder of ontdekker ervan 
100 Brosrepen zou winnen! Ik 
bleek één van de gelukkige win-

naars. Om te ontdekken of er iets 
op de wikkel van de reep geschre-
ven was, moest men een kaars of 
een heet voorwerp gebruiken om 
de tekst leesbaar te krijgen. Eén 
van mijn zusjes hielp mij daarbij, 
maar door de opwinding -ik zag de 
verborgen tekst op de wikkel ver-
schijnen- raakte ik met de papie-
ren wikkel de kaars die mijn zusje 

vasthield en de wikkel vatte vlam. 
Een deel van de tekst viel zo weg, 
maar omdat ook andere prijswin-
naars zich bij Bensdorp meldden 
werd wel duidelijk dat ook ìk met 
een doos met 100 Brosrepen kon 
vertrekken. Wat was ik blij met 
het sportieve gebaar van Bensdorp: 
over die deels verbrande wikkel 
deed men niet moeilijk.

Als weer eens een uitslag van de 
Postcodeloterij bekend gemaakt 
wordt denk ik nog altijd terug aan 
het moment dat ík iets won. He-
laas heb ik in de Postcodeloterij 

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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nog nooit wat gewonnen; dus blijf 
ik achter met de prettige nasmaak 
van de vele Brosrepen, die ik ove-
rigens met mijn familieleden deel-
de. Bensdorp bedankt!

TON LONGAYROUX

Deze en andere verhalen staan op www.historischekringbussum.nl onder VERHA-
LEN. Ton Longayroux (1950) stuurde de HKB een hele serie ‘Herinneringen van een 
Bussumse jongen’. Vanaf 1970 woonde hij elders in Nederland. Als docent Aard-
rijkskunde was hij (mede)schrijver van diverse schoolboeken. Ton Longayroux is nu 
met pensioen en woont een deel van het jaar in Frankrijk, in het gebied waar zijn 
familienaam vandaan komt.

De Bensdorp-winkel in de Herenstraat in Bussum bij de spoorwegovergang




