Uit de Bussumse Historie

Moord in Bussum

“ Dit is het lijk van Sara Tijssen,
huisvrouw van A.A.Pfeiffer, ver-
slagen gevonden in hare woning
te Bussum nummer 51 op den
vijfden September 1856, door ons
Kantonregter te Naarden en Bur-
gemeester van Bussum’.

voor onderzoek op transport naar
Amsterdam.

Op vrijdagochtend tegen negenen
heeft de Bussumse heel- en verlos-
kundige zijn vrouw met een am-
puteermes doodgestoken. Hij meldt

Briefje in strafdossier (arrest 1856/2653) arcuizr ProviNciAAL GERECHTSHOF, NOORD HoL-

LANDS ARCHIEF HAARLEM)

Een kist met het stoffelijk overschot
van de vrouw van dorpsdokter
Pfeiffer wordt op zondag 7 septem-
ber 1856 met gekruiste linten en dit
briefje verzegeld. Het lichaam gaat

zich meteen na zijn daad bij burge-
meester Dirk Jan Vogelpoot met de
woorden “Ik heb een moord begaan
en ben je arrestant”. Vogelpoot
en veldwachter Smeink haasten

zich naar huis nummer 51 (aan de
Brinklaan, ongeveer ter hoogte van
de huidige Nieuwe Brink) en vinden
mevrouw Pfeiffer in een grote plas
bloed . Het echtpaar heeft drie jon-
ge kinderen, de vierde is op komst.

In het jaar 1856 telt Bussum zo’n
duizend inwoners. Het dorpje is
dan nog niet bereikbaar per spoor
en bestaat vooral uit boerderijen.
Het misdrijf door de notabele moet
een enorme indruk op de dorpelin-
gen hebben gemaakt. Ook haalt het
dorpje dagenlang de landelijke pers.

Het strafdossier van deze moord-
zaak is bewaard gebleven en geeft
via de getuigenverklaringen een
uniek kijkje in het Bussumse da-
gelijks leven in het midden van de
negentiende eeuw . Ook bevat het

dossier een gedetail-
leerd verslag van de
ernstige relatiepro-
blemen die tot de
daad hebben geleid,
en daarmee inzicht
in de nu nauwelijks
voorstelbare huwe-
lijkse omstandig-
heden.

In het Bussums
Historisch  Tijd-
schrift van febru-
ari 2013 is alles
over deze moord
te lezen. En voor
wie er nog meer
over wil weten
(bijvoorbeeld hoe
de dorpelingen zi
over de drie kinderen ontfermden)

Algemeen Handelsblad 8 september 1856 (arcHIEF KONINKLKE BIBLIOTHEEK)

Dit tijdschrift is voor € 7,50 te koop bij
de HKB en boekhandel Los. Als je lid
van de HKB bent/wordt voor € 15 per
jaar  (hist.kring.bussum@planet.nl)
krijg je alle nummers.

kan terecht op www.historische-
kringbussum.nl onder Uit de Bus-
sumse historie.
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