
In de Bussumsche Courant van 2 
Januari 1936 staat een ‘in memo-
riam’ van Cornelis van Norren. 
Een paar zinnen daaruit:

“Na een werkzaam en Godsvruch-
tig Leven is op de Oudejaarsdag de 
oude heer Van Norren ontslapen 
in de leeftijd van 85 jaar. Met hem 
is een aannemer van den ouden 
stempel heengegaan, een man die 
Bussum in den letterlijken zin 
heeft helpen opbouwen en grooter 
maken. 

Ten tijde van zijn vestiging begon 
Bussum juist in trek te komen als 
forensendorp. Straten kende men 

er nog weinig, slechts zandwegen 
stonden ten dienste van het ver-
keer. De heer van Norren heeft on-
der vrijwel alle bekende architec-
ten gebouwd, van wie velen hem 
reeds voorgingen in het rijk van 
den Grooten Bouwmeester.
Veel groots en schoons heeft de 
heer Van Norren zoo aan Bussum 
gegeven: “Schwerin” aan de Lindel-
aan, “Columbia” aan den Nieuwen 
’s Gravelandscheweg, de mooie 
villa “Meentwijck” aan de Groot-
Hertoginnelaan en het kerkje van 
den Protestantenbond.
De heer van Norren heeft ook twee 
malen het wethouderschap be-
kleed.

Wij weten dat de heer van Norren 
met een gerust hart zijn leven en 
het resultaat van zijn levensarbeid 
in handen gegeven heeft van hem 
van Wien hij wist het ook ontvan-
gen te hebben”.

Naschrift. Omfloerst en voor niet-
ingewijden nauwelijks begrijpelijk 
taalgebruik rond een overlijden. 
Van Norren kennen we ook als één 
van de gezinshoofden die in 1887 
aan de wieg stond van de Gere-
formeerde kerk van Bussum. Dat 
was na de Doleantie; de afschei-
ding van de Hervormde kerk. Hij 
bouwde in 1891 het kerkje voor de 
gereformeerden aan de Iepenlaan 
6, toen nog een zandweg zonder 
verlichting. Toen er onvoldoende 
geld voor een toren was bouwde 
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Wij weten dat de heer van Norren 
met een gerust hart zijn leven en 
het resultaat van zijn levensarbeid 
in handen gegeven heeft van hem 
van Wien hij wist het ook ontvan-
gen te hebben”.

Naschrift. Omfloerst en voor niet-
ingewijden nauwelijks begrijpelijk 
taalgebruik rond een overlijden. 
Van Norren kennen we ook als één 
van de gezinshoofden die in 1887 
aan de wieg stond van de Gere-
formeerde kerk van Bussum. Dat 
was na de Doleantie; de afschei-
ding van de Hervormde kerk. Hij 
bouwde in 1891 het kerkje voor de 
gereformeerden aan de Iepenlaan 
6, toen nog een zandweg zonder 
verlichting. Toen er onvoldoende 

Dit tijdschrift is voor € 7,50 te koop bij 
de HKB en boekhandel Los. Als je lid van 
de HKB wordt voor € 15 per jaar krijg je 
alle nummers.

C. van Norren in 1935

Een bouwproject omstreeks 1900?  Van Norren is de middelste heer van het groepje 
rechts. Wie weet waar dit is en wanneer?

hij die zonder extra kosten in re-
kening te brengen. Een uitgebreid 
artikel over het leven van Cornelis 
van Norren (1850-1935) staat in het 
BHT van februari 2013.

KLAAS OOSTEROM

Bronnen: Naast de Bussumsche Courant 
uit begin 1936, herinneringen van Henk 
van Norren(1884-1961) in het boekje 
100 jaar Gereformeerde kerk van Bus-
sum 1887-1987.




