
Het historische Broederhuis aan 
de Sint Vitusstraat is sinds eind 
2012 verpakt in opvallende met 
blauwe netten versierde steigers. 
Woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken laat het gebouw reno-
veren; tegelijk worden veertien 
appartementen voor jongeren ge-
realiseerd. Het Broederhuis werd 
in 1911 gebouwd voor huisvesting 
van de Broeders van Maastricht. 
Architect was G.J. Vos. 

De broeders behoorden tot de Con-
gregatie van de Onbevlekte Ontvan-
genis van de Heilige Maagd Maria, 
inderdaad een mondvol, vandaar 
de vereenvoudigde roepnaam. Deze 
congregatie werd in 1840 gesticht 
door de priester L.H. Rutten, hoofd-
vestiging Maastricht. (Ten onrechte 

worden soms de broeders tot de 
Congregatie van Onze Lieve Vrou-
we gerekend.) De doelstelling van 
de Congregatie is vooral gericht op 
het verzorgen van onderwijs aan en 
opvoeding van katholieke jongens. 
Een taak die in de loop der jaren in 
meer dan twintig plaatsen in Ne-
derland in praktijk werd gebracht.

In april 1908 kwamen vijf in zwarte 
pijen geklede broeders naar Bus-
sum. Zij namen voorlopig hun in-
trek in Kapelstraat 8. Hun komst 
viel op, maar uit een graffiti tekst 
op het huis: ‘Daar hebben we het 
zwarte gevaar’, bleek dat hun 
komst niet door iedereen werd ge-
waardeerd. Een jaar later verhuis-
den ze naar Brinklaan 148 en in 
1911 naar het dan gereedgekomen 

Broederhuis. De broeders gaven les 
op de Sint Vitusschool en de Sint 
Willibrordusschool. Beide waren 
gevestigd in één schoolgebouw tus-
sen de Sint Vituskerk en het Broe-
derhuis. 

Het ‘Jaarboekje 1941’ van de Broe-
ders van Maastricht geeft een aan-
tal cijfers over de scholen: de Sint 
Vitus Ulo telde 95 leerlingen, de 
Sint Vitus Lagere school 282 leerlin-
gen en de Sint Willibrordus Lagere 
school 230 leerlingen; bij elkaar 
ruim 600 leerlingen. In 1941 woon-
den in het Broederhuis 24 broeders, 
waarvan 19 werkzaam waren in 
het onderwijs. In 1941 werkten drie 
lekenleerkrachten op de scholen. 
In1960 kwam er een einde aan de 
werkzaamheden van de broeders in 
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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Bussum. De Congregatie begon zich 
meer te richten op onderwijs in 
missie- c.q. ontwikkelingsgebieden. 
Een actiegroep van vooraanstaande 
Bussumers heeft nog geijverd voor 
voortzetting van de werkzaamhe-
den, maar dat mocht niet baten. Op 
8 augustus 1960 namen de reste-
rende 15 broeders afscheid. En zo-
als blijkt uit krantenberichten van 
die tijd geschiedde dat op grootse 
wijze. 

Na het vertrek van de broeders ken-
de het Broederhuis verschillende 
functies. Van 1963 tot 1965 was het 
een dependance van het Vituscol-
lege. In 1966 betrok de technische 
dienst van de Nederlandse Televisie 
Stichting het pand. En in 1987 ver-
wierf woningcorporatie Het Gooi 

en Omstreken het gebouw voor 
huisvesting van jongeren. Er zijn 
plannen geweest het Broederhuis te 
slopen, maar nu gaat het toch weer 
een nieuw leven tegemoet.
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