
Voor een studieopdracht heb ik 
in 2006 het monument  aan de 
Frederik van Eedenweg bezocht 
met leerlingen uit groep 3. Het 
beeld geeft de mogelijkheid tot 
veel vragen: ‘Had je haar wel 
eens gezien, weet je waarom ze 
hier staat, hoe kijkt ze, hoe voelt 
ze zich, wat heeft ze aan, wat 
heeft ze in haar handen, vind 
je haar mooi, staat ze hier op 
een goede plek’. Hierbij een ver-
korte versie van wat ik destijds 
over het beeld schreef, als mijn 
bijdrage naar aanleiding van 
het verzoek van de Historische 
Kring Bussum (NL Doet 2013): 
‘Schrijf een aflevering voor ‘Uit 
de Bussumse Historie’’.
Anneke Bos

Als je er langs fietst, valt het beeld 
op. Vrij onverwachts verschijnt 
daar deze lange, blanke dame. Het 
staat op een mooie, verstilde plek 
op een grasveldje, met het Mouw-
tje op de achtergrond. Toen ik het 
beeld voor het eerst zag, dacht ik 
niet meteen aan een oorlogsmo-
nument. Ik zag in het beeld een 
Maria. Waarschijnlijk door de 
plechtige uitstraling, de vrome 
blik, het lange geplooide gewaad 
en het kruis dat je zou kunnen 
aanzien voor een rozenkrans. 

Het is een monument ter nage-
dachtenis van de gevallenen in de 
Tweede Wereldoorlog, gemaakt 
door de Bussumse beeldhouwer 
Nicolaas van der Kreek (zijn doch-
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De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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ter Greetje stond model. Red). Een 
jonge vrouw staat op een sokkel, 
wat het geheel rijzig maakt, en 
de vrouw verheven. Ze draagt een 
lange jurk, waarvan het lijfje wat 
korreliger is bewerkt. En dan de 
fijne, in plooien hangende, lange 
rok. Zij heeft lang, naar achteren 
gekamd haar dat je uit de verte 
zou kunnen aanzien voor een slui-
er. In de volksmond heet ze dan 
ook  “de Bruid van Bussum”.  

Het hoofd is een beetje naar voren 
gebogen, als maakt ze een eerbie-
dige knik. Ze heeft een terneer-
geslagen blik, ernstig, plechtig, 
bedroefd. Ik verbeeld me dat ze 
bij een graf staat waar ze bloemen 
komt brengen. Het beeld van een 
graf wordt misschien verstrekt 
door de taxushagen, die er nu om-
heen staan. In haar linkerhand 
draagt ze een kruis. Bij beter kij-
ken blijkt dit een (vergroot) ver-
zetskruis te zijn. Dit is eigenlijk de 
enige verwijzing naar de oorlog. 
Het beeld is met afstand in tijd tot 
de oorlog, namelijk in 1949, ge-
maakt. Ik kon me ook al niet voor-
stellen dat je kort na alle woede en 
verdriet zo’n ingetogen beeld zou 
kunnen maken. Want die uitstra-
ling heeft het: ik zie ingetogen-
heid, eenvoud, schoonheid, plecht-
statigheid, rust, en misschien wel 
berusting.  Het beeld is gemaakt 
van Franse kalksteen, wat het iets 
zachts en vriendelijks geeft. Het is 
gehakt en voor een gedeelte gepo-
lijst, de vrouw is teruggebracht tot 

een vereenvoudigde, sobere vorm, 
in tegenstelling tot de bloemen, 
en het verzetskruis die gedetail-
leerd zijn weergegeven. 
Het is een symbolisch beeld. Met 
haar eerbiedige aanwezigheid 
staat ze voor de eer aan de oorlogs-
slachtoffers. De bloemen staan 
symbool voor de bloemen, die alle 
gevallenen toekomen (hoewel het 
inderdaad op het type bruidsboe-
ket van toen lijkt). Het verzets-
kruis staat voor de waardering die 
de Bussumers hun omgekomen 
medeburgers toekennen. 

Ik vind het een mooi beeld, het 
is prettig en rustgevend om naar 
te kijken. Het past bij de stilte en 
de plechtigheid van de Nationale 
Herdenking op 4 mei. Het lijkt 
dan of we haar in haar stilte één 
keer per jaar twee minuten gezel-
schap komen houden. 
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