FEen 9L-jarige vertelt over zijn leven

B. van Leeuwen, zoon uit

Op zaterdag 12 november 1904 stond de volgende advertentie in ,De Bus-
sumsche Courant”. E'urea_u van uitgave; Bussumer stoomdrukkerij, Kapel-
straat Bussum.

Daar ondergeteekende zich alhier gevestigd heeft als gedipl. Hoefsmid
in alle voorkomende smidswerken zoo beveelt hij zich beleefd bij de
geachte Ingezetenen aan, hopende, door een nette en soliede bediening,
zich het vertrouwen waardig te maken.

Hoogacktend,
B. van Leeuwen
Landstraat 18, Bussum.

Van Leeuwen is nog één van de prominenten van ’t heden maar ook altij )
geweest vanaf het begin der eeuwwisseling. Sedert honderden jaren was deze
familietak, van vader op zoon smidsegetrouw.... Nu in ’t voorjaar van '1974":"'
bezochten we hem. Hij woont bij 2’n zoon (die ook de familietraditie, het
aambeeld getrouw voortzet...) De 91-jarige is niet 2o goed meer ter beenf,
maar geestelijk nog goed bij de tijd. Hij is geboren in ’t najaar van 1883 m
Alkemade. Verhuisde per trekschuit via Haarlemmermeertrekvaart, Amster-

dam, Muiden en Naarden naar Bussum. Het Bussum van de gaslantaarns, rij-

oud sméaengesl acht

tuiger. en veel paarden. Er was volop werk. De inwoners waren prettig e
vooral zeer gemoedelijk. Overal waar geld te verdienen was, zag men Vaw
Leeuwen. Zo kon men bij hem ook houten fietsen kopen voor f 20,-- per stuk
Getmporteerd uit Ulm, Duitsland. Kon je niet fietsen? Van Leeuwen was 0ol
J‘zetsmstmcteur De merkwaardtgste figuren manoeuvreerden met de brede
riem om 't middel, aan de Uzersterke smidshanden. Het was een kostelijk
schouwspel, voor die tijd een belevenis. Men praatte er-over in 't dorp..... De
specialiteit was hoefsmid, terwijl een (beetje) veeartsenijkennis praktisch
werd toegepast. Het zeer arme keuterboertje, te arm om de weeartsrekening
te betalen, zocht 2’n heil bij onze smid..... en niet zonder succes. In 't woonw-
genkamp was Van Leeuwen de weldoener. Soms betaalde men de rekenin
in natura.

’s-Maandags na de paardemarkt in Utrecht stonden de knollen en rijtige
in de rij voor de smidse. De elgenaars hiervan waren veelal snorders {aonjes

“koetsiers). Wat deze mensen verdienden? Zo'n snorder reed b.v. een hele mi-

dag vanaf 't station Bussum via Hilvers‘um en over s-vaenland weer teriug
00 alles inbegrepen.
In de winter was ,,schraalhans” koning voor de snorders, ach eigenlijk voor

iedereen die dagloner of weekloner was.



