Uit de Bussumse Historie

Een mooie honderdjarige

Het gaat hier niet om een hoogbejaar-
de inwoner van Bussum, maar om
een prachtig landhuis, dat een eeuw
geleden in het Spiegel werd gebouwd.

In het Centraalblad der Bouwbedrij-
ven voor Nederland en Kolonién, 10e
Jaargang nr 1 van 6 Juli 1918, treffen
we foto’s, tekeningen en deze korte be-
schrijving aan:

“Het landhuis is kort voor den oorlog
in Bussum gebouwd. Het is gelegen
op den hoek van den Gooilandschen
weg en de Koningslaan. Op den bega-
nen grond bevat het huis drie groote

kamers, een traphal, de keuken en
ondergeschikte vertrekken; op de ver-
dieping zijn behalve de ondergeschikte
ruimten vijf slaapkamers en een bad-
kamer. De gevels zijn van rooden bra-
bantschen steen in waalformaat. Het
dak is gedekt met z.g. romaansche hol-
pannen. Vrijwel al het houtwerk van
vensters, kolommen en grootlijst is wit
geschilderd. De tuin is aangelegd naar
gegevens van den tuinarchitect B.C.
van den Steenhoven te ’s Gravenhage.”
De architecten zijn A.R. Hulshoff b.i.
en A.A. Kok te Amsterdam.

Naschrift. ‘kort voor den oorlog’ be-
tekende in 1918 de Eerste of Grote
Oorlog (1914-1918); een oorlog waarin
Nederland neutraal bleef. De nu een
eeuw oude villa is aan de buitenkant
nog steeds in originele staat en heette
vanaf de bouw Spelderholt, wat zo-
veel betekent als ‘lichte plek in het
bos’. Het Spiegel was toen nog voor
een belangrijk deel onbebouwd. De
eerste bewoners, de familie Van den
Burgh, woonden meer dan 50 jaar in
dit landhuis. In ‘40-45 was er in de
garage een centrale gaarkeuken. De
huidige bewoners zijn de vierde in die

Het landhuis kort na de bouw in 1913.

Tekening van de begane grond zoals dat in 1913 was.

honderd jaar. Het landhuis is in de ja-
ren 90 met grote zorg tot in detail ge-
restaureerd en gerenoveerd. Het huis
heeft een monumentaal trappenhuis
en diverse kelders. Ter rechterzijde is
een deel van het oorspronkelijke kavel
afgesplitst, de tuin is uiteraard geheel
anders dan 100 jaar geleden; de bomen
zijn ouder en hoge heggen ontnemen
de voorbijgangers het zicht op het huis.
Het landhuis staat nu op een Kkavel
van ruim 2300 m? Om nog een idee
te krijgen van de extreme prijsstijgin-
gen van huizen in de laatste decennia:

het huis stond in 1990 te koop voor
890.000 gulden (€ 405.000)!
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