Uit de Bussumse Historie

Isaac Naarden

De Bussumse kunstenaar Isaac (Ies of ‘Is.)
Naarden (1902-1982) was zoon van een dia-
mantslijper, maar voelde het kunstenaar-
schap meer als roeping. In 1928 kwam hij naar
Bussum. In de jaren ‘30 woonde en werkte hij
in villa Amalia.

Deze villa werd een cultuurcentrum, waar
tentoonstellingen =~ werden  georganiseerd,
muziekuitvoeringen werden gehouden en
waar hij teken- en schilderles gaf. Isaac was
joods, maar kwam de bezettingstijd door;
hij noemde zich in die tijd Dirk Jan Slinger.
Isaac Naarden werd één van de medewer-

kers van het blad ‘Handig Bekeken’ (HB), een
maandblad dat in 1948 werd opgericht en
waarvan de uitgever ‘De Muiderkring’ in Bus-
sum zat, in de Kapelstraat op nummer 12a.
Het hobbyblad had als motto ‘Voor de man in de
man’, en later ‘Hobby-blad voor vader en zoon’.
De inhoud ging veel over radio’s, modeltreintjes
en autootjes. Isaac Naarden had in het blad een
vaste rubriek getiteld ‘Wenken voor de amateur
schilder’.

De schilderijen van Naarden worden vaak ge-
zien als rustpunt. Ze zijn gemaakt in een licht
palet, en velen zien er het optimisme en de le-

vensvreugde van de kunstenaar en zijn liefde
voor de natuur in terug. Die natuur verbeeldde
Naarden veelal op zijn reizen: vanaf 1946 ont-
ving hij verschillende beurzen voor studierei-
zen, onder andere naar de Verenigde Staten
en Israél. Daarnaast trok hij geregeld door

West-Europa, waar hij de landschappen
en rivieren schilderde. Zijn olieverfschil-
derijen, gouaches, aquarellen, monotypes

en tekeningen zijn o.a. te zien en te koop
in Kunsthandel Studio 2000 in Blaricum.

KraAs OOSTEROM

Zelfportret uit 1965.

Landschap 1970.
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